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Muhabere servisinin gece bölümü kapatıldı 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aylardır 


Bİ Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı, “Son uçak kazasının nedeni gerekli meteorolojik çalışmanın yapılmamasıdır” dedi 


sabah 


` Hasan'ın bayrağa sarılı tabutunu yakınları karakışa aldırmadan, omuzların- da,karlı Tunceli dağlarında son yolculuğuna uğurluyor. 


<öylüler,TİKP Nazımiye İlce Başkanı Hasan/ıni cenazesini dağ, tepe umuzlarda taşıdı 


TUNCELİ BÖYLE 
TÖREN GÖRMEDİ 


ana yüreği dayanmadı 


Dersimli kadınlar 
Hasan Erkılıç'a 


UNCELİ Tunceli olalı belki de . 

böyle bir tören daha görmedi. 
ışın kar kapladığında köylerinden kmayan insanlar sessizce izleyerek, rbirini, açarak karı arkasındakine koylık olsun diye, koşarak öne tabutu *tlamak için, akın halinde iniyorlardı 


ığlardan tepelerden aşağı. z. 

pierre hıçkıra ağlayan Hasan'ın ni- anarşiden. 
anlısı, İstanbul'dan oğlunun cenazesi- 
2 yetişen anası,babası inanamıyorlar- dert yanmışlardı. 
ı Hasanlarının öldüğüne. Belki orada- EN 

, belki yanındaki, belki kendilerini İki gün sonraonun e EE icin yanlarında yürüyen k 
| erkez Komitesi Üyesi Gün Zile- di i 
sanki Hasan ölmemişti de... yanla- ölüm haberini ıda yürüyordu. 

Mücadele arkadaşları ağlamıyoydu. alacaklarını 

ğuk dondurmuştu belki gözyaşları- nereden 


öylesine bir soğuk ki, üsteğmen iu havada bir adım atılmaz" demişti. 
san kaçırıldığında. 


bilebilirlerdi ki ? 


— Diğer yazı ve fotoğraflar 4. sayfada 


İsminin yayınlanmasını düzeydeki bir yetkilisi, Muhabere Servisinin üç ay kadar önce kapatıldığını açıkladı. 

Yetkili, alana inecek veya alandan herhansi bir ye- 


ABDULLAH KURTAY 


ON uçak kazası ülkede derin üzüntü yaratırken, Yeşilköy Havaalanına kalkıp inen uçakların güvenliklerinin büyük bir bölümünü üstlenmekle yükümlü "MUHABERE" Servisinin geceleri saat 23.00'ten saat 07.00'ye kadar çalışmadığı öğrenildi. 


istemeyen THY'nın üst 


re kalkacak uçağın gideceği yerdeki hava durumunu, pist durumunu ve yükleme pozisyonu ile yolcu durumunu bildiren "Muhabere" Servisi gece bölümünün, Muhabere Müdürünce, Genel Müdüre. "Tasarruf yapıyoruz' şeklinde "'vağ çe- 

(Devamı Sa.7'sü 4'de) 


© 
Muhabirlerimize | 


yaylım ateşi açan 


Apoculardan biri yakalandı 


©TİKP Tarsus İlçe 


Yöneticisi yaraland 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 
SS NCEKİ gün Diyarbakır Bölge Temsilcimiz Cevher Ürek, TİKP 
İİ Yöneticisi Haydar Uzunyayla ile muhabirlerimizden Bayram Yurtçiçek'in bindikleri arabayı Diyarbakır'da silahla tarayan Apoculardan Selahattin Efe yakalandı. 
Apocu saldırgan Selahattin Efe, poliste muhabirlerimizle yüzleştirildi, muhabirlerimiz saldırganı ilk bakışta teşhis ettiler. 
Selahattin Efe poliste verdiği ifadeded olayla ilgisi bulunmådığını iddia etti ve polisi yanıltmak amacıyla Apocu olmadı- 
(Devamı sa. 7, sü.5'de) 


Beş MHP 
Milletvekili gazetemizin 

susturulmasını istedi 


ANKARA (ÖZEL) 

AZETEMİZİN 

MHP'nin terör odaklarından biri olduğunu belgeleyen yayınları üzerine paniğe kapılan 
MHP yöneticileri şimdi de İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığından gazetemizin kapatılmasını istediler. 

MHP Milletvekilleri 
Nevzat Kösoğlu, ömer Çakıroğlu, Mehmet Yusuf Özbaş, Tahir Şaşmaz ve Faruk Demirtola tarafından İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilen telgrafta, ga- 

(Devamı sa. 7, sil 2'de) 


TEP davası sürüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
NAYASA Mahkemesi, Türkiye Emekçi Partisinin, Siyasi !Partiler Yasasının 89., maddesinin Anayasaya aykırılığı konusundaki itirazını 22 Ocakta karara bağlayacak. 
TEP'in kapatılması isteğiyle Anayasa Mahke- 
(Devamı sa. /, sü, 6'da) 


RR ELİ e li. 


Gece uçakları 
Yeşilköy e 


Kor in 


WS” yapıyor 


Trakya'daki kömür ocaklarında çalışan işçilerin can güvenliği hiçe sayılırken, ilkel metodlarla çalışan işletmeler ve devletin umursamazlığı milyarlarca ton kömürün ziyan olmasına neden oluyor. Kış bastırırken, özellikle büyük şehirlerimizde kömür sıkıntısı da had safhada, İl- 


Muhabere 
Müdürü 
Genel Müdüre iyi gözükmek için "tasarruf" 
diye, 
Yeşilköydeki muhabere servisinin gece bölümünü kapattı, 
Uçaklar alana 
"kör inişi" 
yapıyorlar. 


pe 


gitti. 


Pe, 
FEA x 
TUNA 


İli 


e, 


kel yöntemlerle çalışan Trakya'daki maden ocaklarında tonu! 1500 liraya malolan kömür, İstanbul'da 3 -in liraya satılıyor. Yetkililer önlem almazlarsa, çok yakın bir zamanda Trakya" daki ocaklardan tek ton bile kömür çıkartılamayacak. 


Hâfızullah Amin, bir süre önce devirdiği Taraki'nin fotoğrafı önünde görülüyor. Amin'in kendisi de Sovyet yanlısı bir darbeye kurban 


İşçinin can güvenliği 


hiçe sayılırken, 


milyarlarca ton 


kömür de ziyan ediliyor 


Bu gözler artık görmeyecek 


2. Sayfada 


MHPİl binasındaki aramada yakalandıktan sonra sorgusunda itiraf etti; 


Tüysüzlerin firarını 


UGD Başkanı planlamış 


© UGD'de ele geçirilen öldürülecekler listesinde Orhan Apaydın”'ın yanı sıra DGBF Genel Başkanı Ali Tablaci da var 


Yukarıda 
İstanbul MHP İl binasında yapılan arama sırasında, 
“boş oda"'da ele geçirilen silahlar, bom ba yapımında kullanılan malzeme ve sahte 
CHP üyelik belgeleri. 
Yanda ise öldürülecekler dosyasında resimli olarak yer alan 
Orhan Apaydın ve 
DGBF 
Genel Başkanı 
Ali Tablacı 


ğe hafta önce güvenlik kuvvetlerinin MHP İstanbul İl binasında yaptıkları arama sırasında üst kattaki bir odada ele geçirilen bomba ve silahlarla ilgili olarak aynı yerde gözaldıa alınan ÜGD İstanbul Şube Başkanı Recep Öztürk, Sağmalcılar Cezaevinden 13 komandonun kaçırılması olayının düzenleyicilerinden olduğunu itiraf etti. 

Güvenlik kuvvetleri Beşiktaş'daki Barbaros Kafe- 


siyaset vardı: 
Yalan ve demagoji | 


teryasının bombalanması üzerine 16 Aralık günü Aksaray'daki MHP İl binasına bir baskın düzenlemış, üst kattaki boş bir odada çok sayıda bomba ve silah bulunmustu. Ulay üzerine 

(Devamı, Sa. 7, Sü, 8'de) 


— Türkeş'in Özel 


Kalem Müdürünün kardeşi öldürüldü 


©Dr. Mehmet Ercan 


silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı 
HABER MERKEZİ 
Ankara, Cebeci, Ge- 


çim Sokakta dün 'saat 07.30'da meydana gelen olayda Ercüment Yahnici, kimliği belirlenemeyen üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ercüment Yahnici saldırıya uğradığı özel arabasında öldü. 

Ercüment Yahnici'nin 
MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in Özel 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Ui AC GE GEZE YY 


Rusya büyük çapta yığınak yaparken... 
pilin demler Bade de pa EE bk Sa gezi 


AFGANISTAN DA 
VENIB 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Tahran Radyosunun 
Kabil: Radyosuna dayanarak verdiği habere göre Afganistan'daki Hafızullah Amin rejimi bir darbeyle devrildi. İran Resmi Haber Ajansı "Pars" 
da Amin'in devirdiği Taraki'nin döneminde Başbakan olan Babrak Karmel'in kendisini yeni 
Devlet Başkanı ilan etti- 
-ğini bildirdi. 

Öte yandan, Afganistan'daki Sovyet yanlısı hükümetlere karşı mücadele yürüten örgütlerden "İslam Cemiyeti", Karmel'in de Sovyetler Birliği'nin- bir "ajanı" “ol duğunu açıkladı. Yeni 
Devlet Başkanı Karmel, Sovyet yanlısı Afgan 
"Halk Partisi'nin kurucu üyelerindendir. Babrak daha sonra Partiden ayrılarak "Bayrak" grubunu oluşturdu. Babrak, 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Şener Battal: 
” Anarşiye karşı kanunları AP engelliyor” 


ANKARA (0261) 

MSP Grup Başkanvekili Şener Battal, anarşiye karşı çıkarılacak kanunların. görüşülmesini, o kanunları hazırlayan AP'nin engellediğini söyledi. Battal, Başbakan Demirel'in "'Anarşiye duman attıracağız ve ka- 


nunları oçıkartmayanları pişman ettireceğiz” dediğini, fakat kanunları 


esas kendisinin engellediğini ifade etti. 

MSP Grup Başkanvekili, kendilerinin Mectiste görüşmek üzere önlem paketlerinden bir demet sunduklarını, ancak AP'nin Meclise katılamayarak, çoğunluk sağlanmasını ve çalışmaları engellediğini belirtti. 

Şener Battal,bir gazetecinin "AP ile doğrudan doğruya bir diyalog kurmak mümkün değil mi?" 

(Devamı Sa.7'sü 4'de) 


Dışişleri 
Bakanı Erkmen, dış politikada izlenecek siyaseti açıklaaı; 


Türkiye ve Yunanistan'ın anlaşmaları için çok neden var 


ANKARA 
Hayrettin Erkmen, 


IŞİŞLERİ Bâkanı 
TBMM Bütçe 


Karma Komisyonunda 


yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikada izleyeceği siyasetlere değindi ve özetle şunları 


söyledi: 


"Yunanistan'la aramızda çözüm bekleyen sorunların bir an önce meselelerin özüne inen ikili müzakereler yoluyla karşılıklı menfaatlere uygun bir şekilde çözümlenmesini samimi- 


(Devamı S2.7. Sü.3'de) / 


. 28 Aralık 1979 


YAydınlıkta 


SİNA CILADIR 


FİKİR MEYDANI 


1980 YILI BÜTÇESİ 
HALKA NE GETİRİYOR 


CI lütfü oflaz 


Hasan Erkılıç 


(1) 


1971 sonlarıydı. Sağmalcılar Cezaevindeyiz. Günlerden bir gün havalandırmaya çıkarıldık. Beton avlunun iç koridorlara bakan duvarlarından birisinin dibinde geziniyoruz. Yanımıza, 22-23 yaşlarında bir genç yaklaştı. Yüzünde muzip bir gülümseme, kara gözleri ışıl ışıl... "Ben Hasan" dedi, "Hasan Erkılıç..." 

Hasan'ın sırtında boyunlu bir kazak vardı. Eski ,ama temiz bir kazak. 
Kazağın boynundan omuzlarına doğru kızıl-kahverengi genişçe bir leke uzanıyordu. Besbelli ki, birçok kez yıkandığı halde çıkmayan bir kan lekesiydi bu. Merak edip sordum: "Nedir Hasan arkadaş bu leke, İşkence falan?..." Anlatmak istemedi. Israr ettim. Utangaç utangaç gülümsemekle yetindi. Daha sonraları başkaların- dan öğrendim ki, yakalandığı sırada polisler dövmüşlerdi Hasan'ı. Makine- li tüfeklerin kabzalarıyla başından derin bir yara açmışlardı. Meğer Hasan, gecekondusunda konuk olarak kalan bir arkadaşını polislere vermemek için direnmiş. Konuğu "örgüt lideri'nin kuzu kuzu teslim olmasını bir türlü anlayamamış. Canını ortaya atıp, konuğunu kaçırmak istemiş... 

Hasan'la hemen o gün arkadaş olduk. 

Hasan, Doğuluydu. Kürttü, Ama kafasında, Kürt milliyetçiliğini zerresi yoktu. Kürt ve Türk emekçileri- nin birliğini savunuyordu. 

Hasap, yoksuldu. Ama, onurluydu. O, Sağmalcılar Cezaevinde sıkça şörülen menfaat gruplaşmalarına hiç bir zaman yüz vermedi. 

Hasan, Sağmalcılardaki en kararlı 


Kampanyamız ve çocuklar 


Kampanyamıza çocuklar da katılyor, Kimisi bisiklet parasını ve-. 
riyor, kimisi ayakkabı boyuyorlar. 
kazancını Aydınlık'a ulaştırıyor. 
Kimisi de tarlada çalışıp saman: taşıyarak Aydınlık kampanyasına terini akıtıyor. 

Emirdağ'dan Ahmet, "Saman çektim, 200 lira kazandım, Aydınlık için" diyor mektubunda, Defterinden koparttığı kağıda yazdığı samimi mektubu şöyle: 

"Emirdağ'da ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Aydınlık çıkalı 
beri takip ediyorum. Bu gazete 45 
milyon halkımızın dertlerini, düşüncelerini yazıyor, Gazetemizin 

, Öğrencileri birliğe götüreceğine, anarşiyi önleyeceğine inanıyorum. 

"Daha Güçlü, Daha Güncel Aydınlık" için hedefim 1000 liradır. 
Gazetemiz için hafta sonu saman 

„çektim, 200 lira kazandım. “larçlığımdan da biriktirip hedefimi tamamlayacağım." 

Varto'dan 14 yaşındaki Selim de 
500 liralık hedef koyduğunu yazıyor ve şöyle anlatıyor: 

"Ben beş nüfuslu yoksul bir aile- nin ferdiyim. Babam inşaatlarda çalışarak bizi geçindirmeye çalışıyor. 
Ben de fâzla yük olmamak için ka- 


direnme unsurlarından birisiydi. Bu 


yüzden, döneklik belirtileri gösteren-. 


lerle bağlarını derhal kopardı. 

Hasan; disiplinli, arkadaş canlısı ve temizdi. Güneşle birlikte kalkar, hücresini pırıl pırıl temizler, yaz-kış demeden yıkanır ve hasta, morali bozuk (arkadaşlarının yardımına koşardı. Ben Hasan'ı , iki yılı aşan mahpushane arkadaşlığımız sırasında, bir tek gün bile yıkkın görmedim. O, daima neşeli, yardımsever ve kaya gibi sağlamdı. 

Hasan, bir çok emekçi gibi, fazla eğitim görmemişti. Ama, engin bir öğrenme tutkusu vardı. Anlamadığı Şeyleri, kafası iyice yatıncaya kadar sorar soruştururdu. Takıldığı noktalar kafasında aydınlandıkça çocuk gibi sevinir, kara gözleri ışıl ışıl parlardı. 

ktt 

Hasan, devrimci :utumunu, 256 
sanıklı THKP-C davasında da sürdürdü. Dava başlayıncaya kadar, Sağmalcılar ve Selimiye mahpushanesinde deki siyasi tutuklular arasında bölünmeler ve yeni gruplaşmalar meydana gelmişti. Hasan'la birlikte, biz, 6-7 kişi kadardık. Hasan, bir yandan maceracılığa, öte yandan da döneklik eğilimlerine karşı mücadele ediyordu. Mücadelenin en önündeydi. Mahkemedeki sorgusu sırasında da bunu ispatladı. O ne sıkıyönetim hakimlerinin önünde ve ne de davayı çökertmek isteyen döneklerin önünde boyun eğmedi. Faşizmi ve dönekliği lanetledi, devrimi savundu.. 

. Hasan bu yüzden, gerek mahkeme- 


rinca kaderinde aileme yardımda 


bulunuyorum. Ondört Yaşındayım, 


ayakkabı boyacılığı yapıyorum. İlk kampanyaya katılamadım. Bu kampanyaya katılmak mutluluk kaynağım olacak. 

"Altı ay boyunca 500 liralık bir hedef koydum, yoksulluğumun bilincindeyim. Fakat Aydınlık için yapamayacağım şey yoktur. Boyacıllk yaparak hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda hedefimin büyük bir kısmını verdim. 


"Bizim sorunlarımıza eğilen, yılma- dan mücadele eden Aydınlık'ı mutlaka yaşatacağız. 

“Aydınlık çalışanlarına başarılar dilerim” 

Bilecik'ten Eser, Olcay ve Atalay birlikte fotoğraflarını göndermişler gazetemize. "Okuldan sonra: bovscılık yapıyoruz. Aydınlık gaze- 

«ni çok seviyoruz. Sevdiğimiz «Çin de Aydınlık için para kazanıyoruz'"diyorlar. 

Çocuk yılında söz size çocuklar, Aydınlık bir dünya için siz çocuklar için yapamayacağımız yok, Geleceğinizi mutlaka esenliğe çıkartaca ğız. Aydınlık çalışanlarından kucak dolusu sevgiler... 


(Devamı sa.7, sü.1'de) 


Ekim ara seçiml4 lerinden sonra işbaşına gelen Demirel hükümetince hazırlanan 
1980 yılı bütçesi geçenlerde meclise: sunuldu. Maliye Bakanı İsmet Sezgin 
TRT ve basına yaptığı açıklamalarda, uygulayacakları ekonomik politikanın esaslarını içeren 
1980 bütçesiyle ilgili geniş açıklamalarda bulundu. Meclise verilen yeni bütçe tasarısı hakkında etraflı bilgiye sahip olmamakla birlikte, basına yansıdığı kadarıyla hükümetin almak istediği ekonomik tedbirlerin yaratacağı sonuçlar ve bu durumun emekçi sınıflara neler getireceği sorunu üzerinde durmak istiyorum. 


789 milyar 100 milyon TL olarak bağlanan 
1980 yılı bütçe tasarısında: 


a) Cari hizmetlere 
344,2 milyar TL (Toplam giderlerin yüzde 46, 6'sı.) 


b) Yatırımlara 141,3 milyar TL (Toplam giderlerin yüzde 19'1'i) 

c) Transferlere de 253,6 milyar TL (Toplam giderlerin yüzde 343'ü) ayrılması öngörülmektedir. 


İSTANBUL 


Ali Rıza Yurtsever 


Buna karşılık 1980 
yılı bütçe gelirleri ise şöyledir: 

a) 620,3 milyar TL si vergi gelirlerinden, 

b) 493 milyar TL'si vergi dışı gelirlerden, 

c) 11,1 milyar TL'si özel fon ve sair gelirlerden sağlanması düşünülmektedir. 

1980 Mali Yılı Bütçe 
Tasarısında ortaya çıkan durumu özetlersek: 

1- Ulusal „ekonomiyi güçlendiren ve ulusal kaynakları harekete geçirmeyi esas alan sağlıklı, dengeli istikrar tedbirleri alma yerine, emperyalist bağımlılık ilişkilerini artırıcı tedbirlere ağırlık verilmiştir. 

Meclise sunulan 1980 
bütçesi üzerinde şimdiden büyük tartışmalar yapılmaktadır. Daha fazla 'pay' koparmak kavgası sınıflararası mücedele- yi de kızıştırmıştır. Bu durum, özellikle emekçi sınıfların aleyhine büyük dengesizlikler yaratırken, öte yandan, büyük burju- 


HALKIN SESİ 


va ve toprak ağası sınıfına muazzam kâr sağlayacaktır. Bu politikalar doğrultusunda hazırlanan bütçede ortaya çıkan gerçekler, "Büyük ve müreffeh Türkiye'yi yeniden inşa etmek" sloganına sarılan Demirel'in tersini söylemektedir. Bütçenin salt gelir ve giderlerinin neler olduğunu gösterir bir muhasebe işleminden ibaret olmadığı gerçeğini çok iyi bilen Demirel hükümetinin hazırladığı 
1980 bütçesi, ülkemizin 
içinde bulunduğu fırtınalı dönemden düzlüğe çıkarabilecek sağlıklı ve istikrarlı tedbirleri içermediği gibi, var olan hastalığında daha kronikleşmesini oönleyememektedir. 

Kalkınma hızının büyük düşüş kaydettiği, ekonomik ( kalkınmanın belkemiğini o oluşturan yatırımların önemli ölçüs de durduğu, en temel ihtiyaç maddelerinin yoklara kar'stığı, emekçi halkın yaşam koşullarının 


günden güne kötüye gittiği ülkemizde, 'kalkınma hamlesi'nin kağıt üzerinde sık sık tekrarlanan, boş bir slogandan ibaret kaldığı gerçeği görmezlikten gelinemez. 


Ülkenin kalkınması için gerekli finansmanın temini olanaksız bir hale gelmiştir. Maaş ve ücretleri bile ödemekte zorluk çeken hükümetin, programlarda yer alan yatırımları, belirlenen sürelerde tamamlayıp üretime geçirmesi mümkün değildir. Geçen plan dönemlerinde başlanan ve şimdiye kadar çoktan üretime geçmesi gereken pek çok fabrika hâlâ inşaat safhasında beklemektedir. 
Söz konusu fabrikaların tamamlanıp üretime geçirilmesi için gerekli finansman bulunamamak- ta,temini halinde ise cari masraflara harcanmaktadır. 


Yabancı sermayeye ülke kapılarını sonuna kadar açmak isteyen De- 


Olmaz olmaz demeyin burası Türkiye 


BİZ NOTERLER GREVSİZ SENDİKA HAKKINA SAHİBİZ 


Bizler senelerden beri kamu görevini hakkı ile ifa eden tüm noter memurlarız adına sizlere sesleniyoruz. 


Noterler hukuki açıdan Adalet Bakanlığına bağlı ve onun emri ile belli sayıda personel çalıştırarak kamu görevini ifa eden kişilerdir. 
Bizler 1512 sayılı Noterlik Kanununun 45. maddesine göre sözleşme yaparak göreve başlarız. 
Çalışma saatlerimiz yine aynı kanunun 51. maddesine ve Noter Odasınca tespit edilecek günlük çalışma saatlerine göre düzenlenmiştir. Ücret ise, noterin: takdirine ve yargısına kalmış anlaşma ile belirlenir. Yaptığımız 
işin sorumluluğu ise 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda cezai müeyyide tatbik edilmesidir. Sözleşmenin feshi ise, Borçlar Kanunu ve İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca uygulanır. Burada işçinin tarifini yapmamızın nedeni biz noter çalışanlarının taşıdığı sıfatın ne olduğu ve bir an ewel aydınlığa çıkmasına yardımcı olimaktır. 


Borçlar o Kanununun 
313. maddesine göre, işçi, bir hizmet akdine davanarak bir işte belli bir ücret karşılığı çalışan kişidir. Burada işçilerin sendikal hakkı mevcuttur. Bu anayasal bir haktır. 


Noter memurları olarak beyaz yakalı işçilefin kapsamına girmekteyiz. Sendika kurma ve sendikalaşma hakkına sahip, grev yapmak yetkisi- ne sahip değiliz. Bu çelişkili durum, bizleri olduğu kadar sendikaları da haklı olarak düşündürme ktedir. Memur ise, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve onun Xapsamında mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sü rekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen, bu 


kanunun uygulanmasın da memur sayılır. Memurların sendika kurma hakkı ise aynı kanunun 
22. maddesine göre yasaklanmıştır. Emekli olmaları halinde Emekli Sandığına tabidirler. Bizler de yukarıda değindigimiz hususlar çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığı yoluyla işçi statüsünde emekli olmaktayız. 


İşçi statüsinde olmamıza rağmen grev yapma hakkımız yoktur, Çünkü kanuni açıdan grev halindetüm kamu hizmetleri kendi işimizin kapsamın- da durmuş olacaktır. 
Ama yine de NOTER 
MEMURUYUZ. Fakat, noterler bir memurun sendikalı olduğunu bilir- ler ise veya sendikalaşmaya yöneliyorsa ilk işleri onları bu hareketlerin açsından işten çıkarmak olmaktadır. İşte 
KARA LİSTEYE alınan memurlar hiç bir hakka sahip olmadan belli bir dar açıdan ezilip gitmektedirler. Ne kadar 
ACIDIR Kİ bizler hem işçi hem de memuruz...! 
Noterlerin Birlik ve Oda toplantılarında kendi kazançlarını düşünürken bir nebze olsun bizleri de düşünmelerini bekliyoruz. Noter memurları da sosyal haklara ve güvenceye kavuşmalı, artan hayat pahalılığı karşısında tedbir alınmalıdır. 


İlgililerce adil bir maaş ve ücret politikasının izlenmesi başta Adalet Bakanlığının, Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Çalışma Bakanlığının Bölge Çalışma Müdürlüklerinin, Tür kiye Noterler Birliğinin ve Noter Odalarının, tüm basın kuruluşlarının bizlere bu konuda yardımcı olmalarını ve bu sorunlarımızı bir an evvel çözmelerini ve İŞÇİ-ME- 
MUR ayırımının sağlıklı bir biçimde ele almalarını rica ediyoruz. Saygılarımızla. 


Bir Noter Çalışanı 


İSTANBUL 


Hayatımız 


kuyruklarda geçiyor 


Günlerden 15 Aralık Cumartesi. Eminönü' nde soğuk bir hava. Üsküdar'a vapurla geçeceğim. 

Turnikenin içi yolcularla dolu. Yaklaşık bir saat kuyrukta bekledim. Benim beklemen önem li değil. . 6 şerit halinde uzayan kuyrukta en az 
100 kişi vardı. O kadar yolcuya rağmen saatte 


bir vapur kalkmasına şaşıyorum. Sadece o gün değil, her cumartesi günü böyle oluyor. Böylesine uzun kuyrukta turnike memurları 10 lira- nın dahi üzerini vermiyor, hatta bozmuyor. 
Aynı gün Üsküdar'da, Paşabahçe'ye gitmek için otobüs kuyruğundayım. Yaklaşık kuyrukta 150 kişi vardı. Kimisi aile, kimisi çoluklu çocuklu, usanmışlar bir saattir kuyrukta beklemekten. Saat 15.30'da kalkması gereken araba yarım sâat sonra kalkıycı. Bu tür sahneleri halkımız her gün İstanbul'da yaşıyor. Durakta bekliyoruz, otobüs uğramadan geçiyor. Bu sorunlar ne zaman son bulacak, bunu merak ediyoruz. 
Hüsnü Uyanıkoğlu 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mirel hükümeti, bunu, en iyi bir çözüm yolu olarak görmektedir. Bu yüzden em.peryalist mali kuruluşların temsilcisi IMF'nin, (1-Kalkınma hızını düşürün, 2- Maaş ve ücretler dondurulsun, 3- Kamu sektörü yatırım yapmasın, 4- Kur ayarlaması yapılsın, 5- İhracata dönük yatırım yapılsın.) dayattığı şartları kabule hazırdı. IMF'nin dayattığı şartlar ülkeyi büyük bir bağımlılık altına sokmaktadır. Bu durum ülkenin ve ulusun çıkarlarıyla bağdaşmamaktadır. Yabancı sermayeye bel bağlayarak kalkınmayı gerçekleştireceğini kafasına koyan hükümet, ulusun ve ülkenin öz gücüne dayanmamakta ısrar etmektedir. Çünkü böyle bir siyaseti yoktur. 

1980 bütçesinde, doğunun kalkınmasına: 
özel (!) bir önem verileceği, yatırımların büyük hir bölümünün doğuya kaydırılacağı belirtilmektedir. Bu tespitler yeni değildir. İş başına gelen siyasi iktidarlar şirin görünmek için öteden beri bu lafları tekrarlayıp dururlar. Gerek 4.: -~ Beş Yıllık Kalkınma Progra- mi ve 1980 İcra Programında. (ki yeni hükümet tarafından değiştirileceği söylenmektedir.) olsun gerekse hazırlanan yeni bütçede, doğunun kalkınmasına ciddi bir şekilde eğildiğini gösteren belirtiler yok denecek kadar azdır. 


Görüldüğü kadarıyla özel sektörü özendirici, teşvik edici kaynaklar sağlanmasına' karşın (örneğin yatırım indirimleri vergi muafiyetleri, kredi ve finansman temininde tanınan kolaylık vb.) doğu bölgesine yönelen girişimler yok denecek kadar önemsiz bir düzeyde kalmıştır, Öte yandan kamu sektörü vasıtasıyla yapılmak istenen yatırımlar da beklenen yapısal değişikliği doğurmamıştır. Bütün bu büyük(!) 
girişimler sonucunda bölgenin ulaşım sorunları nispeten çözümlenmiştir. 
denilebilir. > "Kalkınma hızını düşürün, Kamu 
Sektörü yatırım yapmasn" diyen IMF'nin dayattığı şartlarajevet'diyen Demirel hükümetinin 'kalkınma' hamlesi inandırıcı olmaktan uzaktır. 
Ülkenin ihtiyacı olan kaynaklar bakımından zengin olan doğu bölgesine verilmek istenen önem lafta kalmaktadır. 
Örneğin enerjinin büyük bir bölümünün doğu bölgesinden sağlanmasına karşın 20. =: yüzyılın sonlarında hâlâ ışığa, yola, suya, doktora vs. hasret doğu bölgesi- nin kalkınmasına öncelik tanınacağı sözleri, "Bir parmak bal ve kamçı" siyasetine karşı çıkan halkın gösterdiği tepkiyi yumuşatmayı amaçlayan boş vaatlerdir. 


Bugün, dışarıdan borç para almak suretiyle en temel ihtiyaç maddelerinin karşılanmasına gidilmesi vazgeçilmez bir politika olarak görülmektedir. Nitekim bu uygulamalar sonucu yakın tarihimizde acı sonuçlarını gördüğümüz gibi ekonomiye çok ağır bir yük getirmekten başka bir yararı olmayan yüksek faizli ve kısa vadeli kredilerin alınmasıyla ortaya çıkan tablo yüz kızartıcıdır. 
Denilebilir ki kalkınma adına , sağlandığı iddia edilen finansmanlar özün- de, geçmiş Ecevit hükümetince önemli ölçüde gercekleştirilen vadesi gelen dış borçların ertelenmesi olmuştur. 


DEVAM EDECEK 


Tt a E e 
MHP'nin maskesi! 
"Herbiri ezilen, sömürülen Üçüncü Dünya ülkelerinden olan İslam Ülkeleri hızla uyanmaktadır. 

“Onların diğer Üçüncü Dünya ülkeleriyle birlikte oluşturdukları anti-emperyalist cephe, her geçen gün yeni mevziler kazanmaktadır. 

“İran'da Şah Pehlevi'ye dolayısıyıa A merikan emperyalizmine indirilen darbeden sonra, şimdi de Afganistan'da Rus sosyalemperyalizmine ve onun uzantısı Amin'e indirilecek nihai darbe- nin hazırlığı yapılmaktadır. 

"Bir Üçüncü Dünya ve İslam Ülkesi olan Türkiye, bu uyanışın gerisinde kalamaz... 

“Halkımız emperyalist sömürü zincirlerini bileklerinde daha fazla taşıyamaz..." 


Kur'an kursları Federasyonu Genel Başkanı Nevzat Laleli ve MSP eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Şükrü Okur ile oturmuş, konuşuyoruz. 

Konumuz: İslam.. İslam ülkelerindeki uyanışı yorumluyoruz. 

Derken, daha önce bu sütunlarda ele aldığımız İslamda cihad konusundan bahis açıyoruz. 

Nevzat Laleli, İslamda cihadın bir reaksiyon değil, bir aksiyon olduğunu söylüyor. 

MHP'nin açtığı cihadın, İslamdaki cihadla ouzaktan-yakından bir alakası bulunmadığını belirtiyor. 

Cihadın ve İslamın ne olup olmadığını, İslamı yaşayanlarla birlikte yorumlamak, doğrusu bayağı yararlı oluyor. 


.......... 


Beri yanda, İslamı yaşamadıkları halde, onu siyasi çıkarları için istismar vasıtası yapanlar ülkemizde cirit atıyor. 

Sahte cihad çağrılarıyla aynı ülkenin insanlarını birbirine kırdırıyor. - 

Ama yine onlar, İslam ülkelerinin emperyalistlere karşı açtığı cihada karşı çıkıyor. 

Niçin ? 

Çünkü onlar, İslam maskeli Amerikancıdırlar... 

Amerikan emperyalizmine göbeklerin- den bağlı, Türkiye hakim sınıflarının paralı koruyucularıdırlar... 

O yüzden de yüzlerindeki İslam maskesinin farkına varılmasından, İslamın ne olup, ne olmadığının anlaşılmasından dehşetli korkarlar. 

Korkularını bazen farkında olmadan açığa da vururlar. 

Tıpkı MHP Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu gibi... 

Nevzat Kösoğlu, birkaç gün önce Mecliste bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkıp diyor ki: 

"TRT'de dini programların yapılmasına lüzum yoktur..." (25 Aralık 1979— Milli Gazete) 

MHP Milletvekili tâbii böyle konuşacak. 

Çünkü TRT'de dini programlar yapılır- sa ve İslamın ne olup ne olmadığı anlatılırsa, İslam maskeli Amerikancıların gerçek yüzü ortaya çıkacak. 

O zaman da, İslama hizmet ettiklerini sanarak sahte cihad çağrılarına katılan ve İslam maskeli Amerikancıların siyasi çıkarlarına alet olanların gözleri açılacak. 

İşte MHP, TRT'de İslamı anlatan programların yapılmasından bunun için korkmaktadır. 

Ancak korkunun ecele faydası yok. 
MHP'nin yüzündeki İslam maskesi çekilip alınacak ve o Amerikancı yüzüyle Türkiye halkının karşısına çıkartılacaktır. 

Hem de pek yakında! 


SOLDAN SAĞA: 1) Savaş suçluları ve vatan hainlerinin o yargılandıkları askeri mahkeme. 2) Tersi anlam- Bir büro eşyası (çoğul). 8) Tersi ısı ve elektrik iletkenliğine sahip, parlak maddelere de- gi 

nir- Zencilerin bir diğer eleği” Mizisik/zJAl/2) adı. 4) Yönetim bakı- 7 Eri isek) mından özerkliği olan bü- s[a|2|z|K S MRI lE] yük il. 5) İtalya'nın Venedik halkından olanlar. 6)İlk çağda bir Anadolu devleti-Tersi büyük kardeş- Bir hayvan adı. 7) Bir nota- İman-Güvenilir, 8) Bir besin- Kati- Karışık renkli, YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Birini kandırmak için başvurulan oyunlar, hile. 2) 'İhsanda bulun' anlamında bir emir, 3) Yurtla ilgili olan. 4) İşçi- 'İkiz'in yarısı. 
5) Suudi Arabistan'da bir kent. 6) Tersi bir soru eki-Tersi değişmeyen. 7) Özgü ya da gerçek- Kanıya varan. 
8) 'Başkaldır' anlamında bir emir. 9) Tersi uçurum-Bir bağlaç. 10) Bir işi önceden tasarlama. 11) Acı belirten bir ünlem - Ünlü yazar Zola'nın ilk adı (Türkçesi). 12) Saf- Bir bayan adı. 


28 Aralık 1979 


FKÖ, 
Libya ile uyuşmazlık istemiyor 


halkların 


kardeş 


BEYRUT (AAolamayacağını Reuter) Filistin Kurtuluş 

iddia etti Örgütünün Siyasi Büro 


Şefi Faruk Kaddumi 
© (Abu Lütf), Filistin kurumları üzerinde bir ödün vermeme koşuluyla, Libya ile ilişkilerin sürdürülmesinden 


Mehmet Küçük 


, : yana olduklarını açık- 

KIT lerin adi. E x Libya Yönetimi Lidağıtılmasını deri Kaddafi ile FKÖ arasındaki gerginlik süistedi rerken, Trablusgarp'a giden bazı Filistinli e şahsiyetlerin (Habbaş, 


Havatme, Cibril, Goseh) FKÖ adına resmi bir görevle gitmediğini bildiren Kaddumi, açıklamasını şöyle sürdürdü: 'Biz Filistin- 
Libya uyuşmazlığını istemiyoruz. Filistin Kurtuluş Örgütünün yasallığına gölge düşürülmeden Libya ile ilişkilerimizin sürmesini diliyoruz.” 


Kipriyanu: “Taksimi öngören bir çözümü asla kabul etmeyiz” 


LEFKOŞE 
Kıbrıs Rum Yönetimi 
Başkanı Kipriyanu, doğrudan ya da dolaylı olarak taksimi öngören bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini söyledi. 
Kipriyanu konuşmasında, 1980 yılının Kıbris Rumları için özgürlük 


e Filistin Milli 
Konseyi Başkanı 
Halit Fahum, 


Başbakan hua Guofeng, Filistin Milli Konseyi Lideri Başkanı Halit 


TES 


İşgal altındaki ABD Tahran Elçili 


KUTBZADE: 
«Yaptırım uygulanırsa, rehineler yargılanır» 


inin gece görünümü 


© Homeyni, 
Papa'nın rehine alınmasını kınamasını protesto 


etti 


© Arafat 
İran'a 


gidecek 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

ABD, Iran'a yaptırım uygulanması konusundaki isteğinin Japonya tarafından desteklenmesini istediğini bildirirken, Sovyetler Birliği'nin, duruma göre ya tarafsız kalacağı ya da yaptırımları uygulamayâcağı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Kutbzade ülkesine yaptırım uygulanması halinde rehinelerin yargılana 


yılı olmasını diledi ve is- 
- tila sonuçlarının yasallaştırlmaması için tüm 
Rumların mücadele edeceğini bildirdi. 
Kıbrıs konusunda izlediği tutumu değiştirmesi için Türkiye'ye bas- 


Fahum'la görüşüyor 


Çin Halk 
Cumhuriyetinin, başından itibaren Filistin halkının mücadelesini desteklediğini belirtiyor 


cağını söyledi. 

Ayetullah Homeyni, İran ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik savaşın bir gün sıcak savaşa dönüşebileceğini söyledi. Homeyni, Amerikalı din adamlarını kabul ederek, Papa'nın İran'ı kınamasını protesto etti. 

Yaser Arafat'ın, Şubat Devriminin birinci yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere Tahran'a gi- 


kı yapılması gerektiğini belirten Kipriyanu, Kıbrıs sorununun barışçı yollardan çözülmesi için görüşmelere hazır olduklarını, ancak doğrudan ya da dolaylı olarak Adanın taksimini öngören bir çözüm şeklini hiç bir surette kabul etmeyeceklerini tekrarladı. 


Ortadoğu sorununun 


çözümünde Çin'in ilkesi 


DR.KÜÇÜK'ÜN 


KONUŞMASI mü e ene DIŞ HABERLER SERVİSİ + "Tutumumuz tutarlıdır ve de-Gmk narlı Si Pekin'de yayınlanan "Bei- gişmez." rine ekledi dımcısı Si Fazıl Kü jing Reviev"' dergisi 30 Kasım Filistin Milli Konseyi Baş- Çinli çük; Kıbrıs'ta halkla- 1979 tarihli sayısında Çin Başkanı Halid Fahum'la yaptığı 


görüşmede Başbakan Hua Guo-Milli Konseyi Başkanı Halid feng çok zor şartlar altında ka-Fahum'la yaptığı görüşmeye rarlı ve yılmaz bir mücadele ve- yer verdi. Bu görüşmeyi ve Çin' ren gerillaların ve Filistin halin Filistin ve Orta Doğu soru- kının gösterdiği devrimci ruhu nuna bakışına ışık tutan yazı- takdirle karşıladıklarını belirtti. 
yı kısaltarak sunuyoruz. Hua Guofeng şunları söyledi: 


e kardeş _olamayaca- bakanı Hua Guofeng'in Filistin gını iddia etti. Küçük, Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplumlarının iç içe yaşayamayacaklarını 

ileri sürdü ve iki top- 


halkına ilham verdiğini sözle 


liderler ve yetkilileriyle Filistin ve Ortado gu'daki durum ve her iki tarafı da ilgilendiren uluslararası so runlar üzerinde görüşmeler ya pan heyetin Başkanı Fahum “Çin, kurtuluş mücadelemizin başından dur "dedi. Pe 
ÇİN İLE FİLİSTİN 
ARASINDAKİ DAYANIŞMA Ortadoğu'da geçtiğimiz yıl- 


itibaren 


dan zengin böl 


FİLİSTİN HALKI KENDİ DEVLETİNİ KURMALIDIR 


İge için iki süper 


devlet Rusya ve ABD arasında 


hükümet 


dostumuz 


Görüşmeler 
Fahum ni sağlamak, Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak dünyada diğer ülkelerin sempati ve desteğini kazanmak amacıyla samimi ve önemli adımlar 


ki çatışmadan kaynaklandığını belirtti. Pekin'de yapılan görüş melerde taraflar düşmana karşı birlik içinde olmanın önemini vurguladılar 


sırasında Halid 
Filistin'in milli birliği 


ve bütün 


lumun ancak iki ayrı n 3 f, bölgede“ yasayabileee" = P e ğini söyledi. 
N- fere ulaşacaksınız. Davanız “KİT'LER Geçenlerde Çin'i ziyaret e- haklıdır ve haklı bir dava ye-DAĞITILSIN" 'den bir Fili tin heyetiyle yap- nilmez." 


Bu arada Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Küçük, Kıbrıs' 
taki tüm Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) kademeli olarak dağıtılmasını istedi. 

Mehmet Küçük, yönetime yük olan KİT'lerin ekonomiyi felce uğrattıklarını söyledi ve bu konu- 


tığı görüşme sırasında Başbakan Hua Guofeng'in ana hatlarıyla belirttiği bu ilkeler şöyledir: 

1. Filistin halkı anavatanlarına dönme hakkı da dahil olmak üzere bütün milli haklarını kullanabilmeli, kendi kaderini tayin etmeli ve bir Filistin devleti kurmalıdır 

2. Arap halkları işgal altındaki topraklarını geri almalı ve 

3. Ortadoğu sorunu bir bü- 


FİLİSTİN MİLLİ KUNSEYİ BAŞKANI FAHUM'UN 
KONUŞMASI 

Filistin Milli Konseyi Başkanı Fahum ise şöyle konuştu: 

“Bu ziyaretimizde tanıştığımız Çinli liderler, Başkan Mao ve Başbakan Çu Enlay'ın Filistin ve Arap halklarının haklı davalarını destekleyen ilkeli tu tumlarını sürdürüyorlar." Fahum, Başbakan Hua'nın Filistin Milli Konseyi delegeleriyle 


larda meydana gelen karışıklık lara karşın Çin ile Filistin ara sındaki militan dostluk bugün de sürmektedir. Çin halkı, Filistin ve Arap halklarının emperyaliz me, hegemonyacılığa ve İsrail yayılmacılığına karşı k zandığ zaferlerden sevinç, karşıla güçlüklerden üzüntü duydu 

~ İkinci Dünya Savaşından bu yana, Ortadoğu bölgesi karışık lık içindedir. Hua Guofeng, ko nuşmasında, Ortadoğu sorunu nun, görünüşte Filistin ve Arap halklarının İsrail saldırganlarına 


attığını söyledi. Fahum, bu ça balarından olumlu sonuçlar al dıklarını da belirtti. 

Çin Dışişleri Bakan Yardım cısı He Ying de, Çin'in hiç bir zaman diğer ülkelerin içişlerine karışmadığını ve Arap ülkeleri taraf 
He Ying ap ülkelerinin leri birbirle 


anlaşmazlıkla 
İmaadığını söyledi şunları ded Ar ıralarındaki mes rine danışarak halledeceklerine ve saflarını sıklaştıracaklarına inanıyoruz. Bunun gerçekleş çin elimizden geleni ya 


da yönetime Kıbrıs Türk Bölgesi Hava Yollarının özel bir şirkete dönüştürülmesi teklifini yaptıklarını belirtti. 


tün olarak ve tarafsız biçimde çözülmelidir 
Çin Başbakanı şöyle dedi: 


yaptığı konuşmanın, milli hak- o karşı larını elde edinceye kadar sa- 


vaşmaya kararlı olan Filistin 


bir mücadelesi oldu ğunu, ancak gerçekte Ortado ğu sorununun, petrol bakımın 


İSTANBUL LEVAZIM AMİRLİĞİ 3 NO'LU SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN; 


Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı mal 2490 sayılı kanunun 31'inci maddesine istinaden kapalı zarf usulü ile 14 OCAK 1980 PERŞEMBE günü saat 11.00'de toptan bir istekliye veya hizalarında göstetildiği şekilde iki istekliye ihale edilecektir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler Ticaret Odasından kayıt belgesi getirmesi şarttır. Bu belge tarihi ilan tarihinden sonra olacaktır. 

Şartnameler, İstanbul ve Ankara ile İzmir Lv. Amirliğinde, numunesi ise komisyonumuzda görülebilir. 


TAHMİNİ TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI CİNSİ MİKTARI LİRA LİRA VALİZ (Dz.K.K.) iht. için. 1250 Ad. 1.250.000 37.500 
BAVUL (Dz.K.K.) iht. için 500 Ad. 550.000 16.500 
TAMAMIİÇİN....... .1.800.000 TL, 54.000 TL. 


Basın: 26333 - 1400 


Sayı: 1452 


T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1— Aşağıda ihale No, Cinsi, Miktarı, İhale Tarihi ve Saati, Muvakkat Teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif istemek suretiyle satın alınacaktır. 


Şartname Oo Muvakket İhale Tarihi İhale No Cinsi ve Miktarı Bedeli Teminat ve saati 78-73D-24/2 4 Kalem T.Tipi Komple ` 
Çift Tüplü Karotiyerler 50.—TL. 612.362 —TL 7/1/1980-14 30 


2— İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. Maltepe R-7 ANKARA) toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nden (Firuzağa Süngü Sokak 3-5-7 Tophane - İSTANBUL) temin edilecektir. 

3— İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 9'ncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 


4— Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul ediiruc... 
5— Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
6— Banka teminat mektupları limit dahili olacaktır. 
Basın; 26356 - 1402 


müsli T me 


| 


Düşmanın iç meselele- 


öğrenmesi yalnızca sizle ri zayıflatır 


Irak Haber Ajansı, ABD ve İran'ın tutumlarına dikkat çekti 


© ”ABD, İran'ın tutumunu fırsat bilip petrol kuyularını işgal etmek istiyor” 
BAĞDAT 


Irak'ınresmi haber ajansı INA, ABD'nin Kör fez bölgesindeki faaliyet lerine dikkat çeken bir yorum yayınladı. ABD'yi petrol kuyularını işgal etmek için firsat kolla makla sı yan INA yo rumcusu, Bahreyn kıyıla- 


rı civarında ve Arap kâra sularında çok sayıda A merikan savaş gemisi- nin dolaşmakta olduğunu hatırlattı 


Irak ajansı, ABD'nin Ortadoğu'ya yapabileceği bir müdahâleye kar- 
$ı daha önce de uyanıklik çağrısında bulunduğunu belirtti ve İran yönetiminin tutumunu şöyle değerlendirdi: Tahran uükümeti ABD'ye saldırganlık siyaseti gülmesi için firsat yaratmaktadır 


INA, "İran yönetimi nin şüpheli açıklamaları ve davranışları nedeniyl: 


ABD'nin petrol kuyula rını işgal etme planını uy gulamaya koyabileceğini ileri sürdü 


Sezgin, 
Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor 


RİYAD (AA-THA) 


26 Aralık günü Suudi 
Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Türkiye Maliye 


Bakanı İsmet Sezgin temaslarım sürdürüyor. Sezgin, Suu di Arabistan Ticaret Hakanı Süleyman El Selim, Ulusal 


Ekonomi ve Maliye Bakanı 
Abu Halil ile ikili görüşme ler yaptı. Türkiye ve Suudi 


Arabistan heyetleri arasında halen görüşmelerde, karşılıklı iktisadi dayanışma sorunları ele alınıyor. Bu ara da Suudi Arabistanlı yetkili ler, Türkiye'nin kalkınması için Suudi Arap Kalkınma Fonunun ülkemize hangi a lanlarda ve me miktarda yardım yapabileceğini değer lendiriyor. İki bakanın görüşmelerinde Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki ilişkilerin de ele alındığı gelen haberler arasında. 


süren 


deceği açıklandı. 
Mi ler O 

İran Dışişleri Bakanı 
Sadık Kutbzade, ABD' 
nin başvurusu. üzerine 
BM Güvenlik Konseyinin İran'a ekonomik yaptırim uygulanması yolunda karar alması halinde, 
ABD Elçiliğindeki rehinelerin casusluk suçun- dan yargılanacağını açıkladı 

Bu arada ABD yetkiilileri, BM Güvenlik Konseyinde alınacak olan 
İran'a yaptırım uygulanması konusundaki karara Japonya'nın uymasını istedi. 

Aynı konuda bir açıklama yapan Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah El-Ahmet-El-Sabah, İran'a uygulanacak yaptırımlara karşı olduklarını, BM' 
de yapılacak oylamada 


.retoyu kullanacaklarını söyledi. 
Sovyetler Birliği'nin 


ise, Güvenlik Konseyi kararı kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı taktirde tarafsız kalacağı, ancak kendisinin İran'a yaptırım uygulanması kararına uymayacağı Moskova'daki diplomatik çevrelerce ileri sürülüyor 


HOMEYNİ'NİN 

PROTESTOSU 

Ayetullah (o Homeyni, kutsal Kum kentindeki ikametgahında kendisini ziyaret eden bir grup Amerikalı din adamıyla yaptığı görüşmede, Papa 
2. Jean Paul'ün rehineler 


konusundaki kınamasını protesto etli 
Homeyni Amerikalı 


din adamlarına şöyle dedi 3 

“Zayıf bir ülkeyi eleştirmek ve kınamak bir din adamına yakışacak bir davranış mıdır? Sözü- 


| nü ettiğiniz bu din adanı 


ABD'nin İran'a bir vahşi- nin vahşiye yapamayacağı korkunç şeyler yaptığını bilmiyor mu? ABD' 
nin işlediği bu suçlardan sizin kiliselerinizde hiç söz edildi mi? Papa bu suçları kınadı mı? Eğer Papa'ya yanlış bilgi verildiyse, o zaman Hıristiyanlığa, Hiristiyan din adamlarına yazıklar olsun.” 

Homeyni, ABD'nin 35 
milyon İranlının açlıkla öldüğünü görmek istediğini bildirerek, iki ülke arasında askeri bir savaşın çıkabileceğini söyledi. İran'ın, ABD'nin önerdiği ekonomik yaptırımlara karşı hazır olması gerektiğini belirten Homeyni, birçok ülkenin bu öneriyi onaylayabileceğini, ancak halkların onaylamayacağını belirtti. 


ARAFAT İRAN'A 
GİDECEK 

FKÖ'nün Tahran'daki temsilcisi Hani El Hasan, FKÖ lideri Yaser Arafat" 
ın, İran devriminin birinci vildönümü kutlama törenlerine katılmak Üzere Vahran'a gideceğini ve Ayetullah Homeyni ile görüşeceğini bildirdi 

Hasan, FKöÖ-İran ilişkilerinin olumsuz oldu ğu yolunda basında yer alan haberleri de yalanlayarak, bu ilişkilerin güçlü olduğunu belirtti 


WASHİNGTON 
POST'UN REDDİ 


Amerikan gazetesi “Washington Post", Ayetullah Homeyni'nin Hı ristiyanlara yaplığı çağrıyı yayınlamayı reddetti 


[AydiniikE] 


Kremlin'in 
Afganistan çıkartması 


Sovyetler Birliği'nin estirdiği “bahar havası' ancak bu kadar sürebilirdi. 

Doğu Almanya'dan geri çekilen emekli tankların hırıltısı, Kabil kavaalanına inip kalkan Sovyet uçaklarının gümbürtüsünde boğuldu gitti, Fransa Radyosuna bakılırsa, Kabil sakinleri günlerdir inip kalkan uçakların homurtusundan uykusuzlar. 


Ama uykusuz kalanlar yalnız onlar değil. Bugüne kadar Afganistan'da olup bitenlere pek fazla ilgi göstermeyen Batının kulaklarına da ulaştı bu kez Sovyet zırhlılarının gürültüsü, Çünkü tehdit ciddi. 


Dünyanın son derece stratejik bir bölgesinde ikinci bir Çekoslovakya gündemdedir. Sovyetler Birliği Afganistan'da, Orta Doğu ve Hint Okyanusunu pençesine almaya yönelik bir indirme harekatına girişmiştir. 


* * * 


Badakşan Cephesi, Afganistan'ın kuzeyinde, Rusya, Çin ve Pakistan sınırında son derece stratejik bir bölgedir. Sovyet uçaklarından çıkan zırhlılar Afgan halkının direnişini ezmek için Badakşan cephesine doğru yola koyulmuştur. Sovyetler Birliği geçtiğimiz ay taze kuvvet- ler göndererek bu bölgeyi ele geçirmişti. Ne var ki gerillaların direnişini bir iki askeri birlikle durduramayacağını anlayınca şimdi Afganistan ı kıskaca almak için daha büyük bir hırsla müdahaleve girişmiştir. 


Sovyetler Birliği Afganistan'da kendine bağlı istikrarlı bir yönetim de kurabilmiş değildir. 
Hakim klik bölünmüştür. Amin, Taraki'yi bir saray darbesiyle devirdi. Kendi de üç buçuk aylık yönetimi sırasında iki isyan, bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 

Hakim kliğin bölünmesinin yanısıra Amin-Sovyetler Birliği ilişkileri de pek düzgün yürümemektedir. Hatırlanacağı üzere bundan kısa bir süre önce Moskova ile Amin karşılıklı olarak elçileri geri çektiler. Amin genel olarak ne yapacağı belli olmayan bir kişi olarak nitelenmektedir, 

Sovyetler Birliği halkın ve müslüman ülkelerin desteğine sahip yaygın bir gerilla hareketi ve saray darbeleriyle birbirinin ayağını kaydıran bir hakim klik karşısında Afganistan'a doğrudan müdahale yolunu seçmiştir. 

Çünkü Ortadoğu ve Hint Okyanusuna inme planları içinde bulunan Moskova için Afganistan vazgeçemeyeceği bir mevzidir. Ne var ki Sovyetler'in bu gözü kara müdahalesi önemli sonuçlara yol açacaktır. Daha şimdiden açma- ya başlamıştır. 


* * * 


Birincisi Ortadoğu'nun ve petrolün büyük önem kazandığı şartlarda Sovyetler'in Afganistan'ı kıskaca alma girişimi Battı ülkeleri tedirgin etti. 

Daha önce Afgan gerillalarının mücadelesine yeterince önem vermeyen Batı batını son Sovyet müdahalesine geniş yer verdi. 
ABD konuyu Birleşmiş Milletlere götürmekten söz etmektedir. Bu durumda Sovyetlerin Afganistan çıkarması daha güçlü bir tepki görecektir. 


Öte yandan Sovyet müdahalesi, müslüman ülkelerin Sovyetler Birliği'ne karşı tutumlarını gözden geçirmelerini sağlayacaktır. Özellikle Sovyetler'in son zamanlarda sızmaya çalıştığı Suudi Arabistan ve Körfez bölgelerinde Sovyetlere duyulan tepkiyi şiddetlendirecektir, 

Sovyetlerin Afganistan'da giriştiği eylem Sovyetler Birliği İran ilişkilerini de etkileye çektir, Sovyetler bir süredir, pusuya yal İran'da yayılan Amerikan aleyhtarı havaden yararlanmaya çalışıyordu, Şimdi, bundan üç dört ay önce olduğu gibi İran'ın Sovyetlere karşı tutumunu sertleşttirmesi sözkonusudur. 


MIŞ 


* 


* 


Afgan havaalanına inip kalkan uçaklar, Sovyetlerin “yumuşama” masallarını bir kere daha dağıtmıştır. Gerçek yumuşama" değil, Ortadoğu'yu ele geçirmek, Hint Okyanusuna inmek için şiddetlenen rekabettir. Kremlin yönetimi, görüldüğü gibi Doğu Avrupa'dan çektiği köhne tankların son modellerini çok kısa süre içinde Kabil'e indirebilmektedir. 
Herkesin gözünü açmasının vakti çoktan gelmiştir. 


ANKARA İLİ DEFTERDARLIĞI Altındağ Emlak Vergi Dairesi Müdürlüğü 


Sıra No Hesap No Adı Soyadı Vergi Nev'i Ceza Nev'i Dönemi 
1 78C75/1357 Mustafa Türksever ve ort. K.A.V-M.D.V Kusur 1875 
2 78C75/1352 Halil Koçak K.A.V-M.D.V Kusur 1975 
3 78C74/1023 Mehmet Köroğlu EAV Kusur 1974 


Yukarıda adı ve soyadları yazılı mükellefler adına tanzim edilen K.A.V-M.D V-E.A. Vergisi 213 sayılı V.U.K.nun 99'ncu maddesi gereğince posta vasıtası ile tebliği mümkün olmadığından iade edilen posta zarfı memur eliyle gönderilmiş ise de adreslerinde bulunamamıştır. 

, 1-213 sayılı V.U.K.nun 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflere ilan tarihinden itibaren taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri. i 2— Kendilerine müddetle kaim olmak üzere teblig yapılacağından riayet edilmediği takdirde adı geçen kanunun 106'ncı maddesi gereğinci işbu ilanın neşir tarihinden itibaren 1 ay sürenin sonunda 

mezkür şahıslara teblig yapılmış sayılacağı ilan olunur. 


Basın: 26404 - 1398 


İSTANBUL LEVAZIM AMİRLİĞİ 3. NO'LU SATIN ALMA 


KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 


Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı iki kalem mal 2490 sayılı kanunun 31'inci maddesine istinaden kapalı zarf usulü ile 14 OCAK 1980 Pazartesi günü saat 10.30'da toptan bir istekliye veya hizalarında gösterildiği şekilde iki istekliye ihale edilecektir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat önce komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler Ticaret Odasından kayıt belgesi getirmesi şarttır. Bu belge tarihi ilan tarihinden sonra olacaktır. 

Şartnamesi, İstanbul, Ankara ve İzmir Lv. Amirliklerinde, numunesi ile komisyonumuzda görülebilir. 


CİNSİ 


YEMEK TERMOSU (Hv.K.K) iht. için. 
KROM ÇELİK TUZLUK (K.K.K.) iht. için 


Sayı: 1453 


TAHMİNİ TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI MİKTARI LİRA LİRA 
500 Ad. 2.000.000 TL. 60.000 TL. 
3000 Tk. 300.000 TL. 9.000 TL. 
TAMAMIİÇİN ........ 2.300.000 TL. 69.000 TL. 


Basın: 26334 - 1399 


28 Aralık 1979 


Kar, TİKP Nazimiye İlçe Başkanı Hasan Erkılıç “ın cenazesine gelenlerin önünü kesemedi 


TUNCELİ BÖYLE BİR 


TÖREN GÖRMEDİ 


Hasan Erkiliç'ı pusu kurarak kaçıran sonra da öldüren Apo'cu katiller cinayetlerinin törenini görmeliydiler. Öyle iki üç silahlının hendek kenarına pusu kurmasına benzemiyordu. 

Bu tören belki de onların sonunun başlangıcıydı 


ANA YÜREĞİ DAYANAMADI— ölümünü İstanbul'da duyan anası, babası binbir zorlukla büyüttükleri evlatla rını son bir kez görebilmek için uçar gibi gelmişlerdi sanki, Tabutun yanına yığılan annesi dizini dövüyordu "Nasıl kıydılar" diyerekten. Güçlükle ayakta duran babasının durumu ise ondan farksız değildi. 


DAĞLAR ŞAHİT OLSUN— Dağların yamacın da düzenlenen törende matem havası yoktu. Hep 


Hatan Erkiliç'in kaçırılmadan iki gün önce muha birimiz Yusuf Çelik'le birlikte Dersimli kadınlarla anarşi konusunda yaptığı röportajı olduğu gibi yayın luyoruz. Şüphesiz görüştüğü Dersimli kadınlar da onun ölüm haberini aldıklarında çok ama pek çok 


üzülmüşlerdir. 


Hasan Erkılıç— Yusuf Çelik 


U kadınlar 'Vurkiye'nin en yoksul! yöresinin ka 

dınları, Tunceli'nin kadınları, hem de Nazimi ye'nin, hem de yolu, elektriği, suyu olmayan Düzgün Baba Dağının etrafındaki köylerin kadınları. 

Yolları yoktur, suları yoktur, çayları, şekerleri yoktur ama en büyük dertleri, en büyük acıları anar şidir. Akşamları radyonun başına oturduklarında bu kadınların gözyaşlarını durduramazsınız. Her gencin öldürülüşünde bunların sanki bir parçası gitmiştir. 
Çünkü evlat büyütmeyi siz gelin bunlardan sorun, bu kadınların kimi tarlada buğday biçerken doğurmus- 


ördek Orhan, 


“Kuladim burada devlet yök, korkumuzdan dışarı çıkamıyoruz eşkiya gibi ellerinde silahları açık açık bu dağlarda geziyorlar, akşamları evlatlarımız eve döndüğünde Allaha dua ediyoruz, ne zaman vurulacağı 


hayvanın 


"Yaz 


netim kim 


(55 yaşında li evlat 15 torun 


sahibi) "O zalimler bu gençleri nasıl büyüttügümüzü biliyorlar mı?, 
Ne emekler verdiğimizi biliyorlar mı? Bu gençler bizim umudumuzdur, nasıl yaparlar, nasıl, neden senelerden beri emek verilip büyüttüğümüz bu 


Ayrılırken Hasan ile Yusuf'un başını avuçlarının içine alıp bağırlarına basarken bu Dersimli kadınlar ne..den bileceklerdi ki, iki gün sonra da bu aslan gibi delikanlı da anarşinin kurbanı olacak? 


m 
~ 


A 


YUSUF ÇELİK 
K ARI yara yara ilerleyen bu insanlar tek bir şeyi düşünüyordu. Artık bu anarşi son bulacaktı. Muhakkak son bulacaktı. Kaçırılmadan iki gün önce anarşi konusunda Dersimli kadınlarla röportaj yapan Hasan bugün öldürüldüyse, Dersimli, tüm Türkiyeli kadınların daha fazla ağlaması istenmiyorsa, tek bir çare vardı öyleyse, cinayet şebekelerini saklandıkları, gizlendikleri yerlerden bir bir çıkarıp halkın önünde hesap verdirtmek. Bütün köy olarak bunu yapmak, Tunceli olarak yapmak, Türkiye halkı olarak bunu yapmak lazımdır. 
HASAN'IN KAÇIRILIŞI 
Tabutun önünde toplananların gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçiyordu Apocuların saldırısı. 


* * * 
AZIMİYE ilçesinin kuruluş çalışmalarının Hasan Erkiliçi'in 


başkanlığında yürütülmeye başlanmasıyla birlikte Nazımiye'deki Apocuların tehditleri de yoğunlaşmıştı. Aylar- dan haziran, Hasan Erkılıç tehditlere pabuç bırakmıyor. Apocuların karşisina dikiliyor, Apocu caniler, tehditleriür {A è sarli yorlar. Hasan bu durumu Nazımiye jandarmasına da bildiriyor, tedbir alınmasını istiyor,Ama hiç bir tedbir alınmıyor 

Parti resmen kurulduktan sonra Apocular "Parti açarsanız sizi vururuz" demeye başlıyorlar. Bu arada Parti binası olarak birkaç yer tutuluyor. Fakat bina sahipleri Apocuların tehditleri sonucu kiraya vermekten vazgeçiyor. 
Son günlerde her türlü tehdide rağmen 


Başı du tel 


si kararlıydı. Dağlar şahit olsun ki dercesine karlı dağların yamacında söz verdiler 


Nereden hilebilirlerdi ki bu yiğit de ölecek 


tur çocuğunu, kimisi ağaç keserken, kimisi dağda arkasından 


koşarken. 


Kimisinin çocuğu daha doğmadan ölmüştür. Çocuk büyütmenin en çok kahrını çekenler bu kadınlardir, evlat acısını siz bu kadınlardan sorun, Çocuğunu okutmak için, kimisi hayvanını satar, kimisi tarlası nı, kimisi yorganını, kimisi tereyağı satıp sana yağı alarak okutur çocuklarını. Büyütüyorlar, çok zorluk çekiyorlar, okula veriyorlar kurşuna gitsin diye mi? "O büysklerde hiç mi evlat acısı yok, hiç mi acımıyorlar, neden durdurmuyorlar bu göz yaşlarımızı"' diyorlar, 


Beşer Doğan, 


kiz çocuk annesi) 
evladım 
Başbakana yaz Cumhurbaşkanına yaz, komutanına bu işlere bakıyorsa onlara yaz, kimin yüre ğinde evlat acısı varsa onlara yaz, gerçekten kim bu zalim kafirlere boyun 


ondan sonra bir kahpe 


(Se yaz, 


Sıkıyövaz, 


Hatice Ayçin 


“Artık bıktım evla- 

5 x dım, genç genç insan 
NAM öldürülüyor, artık kimse SN f anasını babasını tanımı-W yor. Sanki hiç dilleri e yok, tartışarak birbirler 


ni ikna edeceklerine, birbirlerine kurşun sıkıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Ajanlar sokmuşlar 


gençleri nasıl bir dakika eğmiyorsa onlara yaz, aralarına, biz anneler ola- ne Zame oldürüleceği içinde kafirlerin bir kur- de ki, hiç duymuyor yak artık bu karde kanıbelli def kimse bun- şunuyla öldürüyorlar? o musunuz, kulaklarınız na bir son verilmesini islara ses Çıkartmıyor, Nasıl onların vicdanı var. o sağır mı? Sizde hiç mi tiyoruz. Şimdi adam öl-Bunları } salmış bu rır, nasıl devlet bunlara evlat acısı yok, hiç mi o dürenler birde adına ortalığa? langi yezit ses çıkarmaz, nasıl bu yüreğiniz (o sızlanmıyor? o devrimci koyuyorlar. Kavermiş bi silahları katiller kollanır, bunlar Sizin hiç büyütlüğünüz tiller nereden devrimci bu cahili % ellerine? bu gücü kimden alıyor- evlat yok mu, onları hiç oldu? Burada Türkeşçi-Hangi nam Uuzlar, uşak- lar? Neden bu zalimlerin mi sevmiyorsunuz? ler yok, bunlar da bu ları salmış c "ğa? Yeni- başı ezilmiyor, biz ço- neden sesinizi çıkarmı: bölgede onların görevini den 38 im ecekler, o cukları bu katiller öldür. o yorsunuz? Bu yezitlerin yerine getiriyorlar. Artık bunlara kimu ah uver- sünler diye mi doğurur yakasına yapışın, ark bu evlat katilleri yakaladiğini devlet bilmiyor yoruz? Biz bu zalimler bu acımıza son verin, nıp cezalandırılmalı, bu 


mu,neden bunların yakasına yapışmıyor." 


1 


öldürsüler diye mi fidanlarımızı büyütüyoruz? 


ne olur size yalvarıyoruz vicdanınızı satmayın.” 


adamlardan hesap sorulsun 


Nazımiye, - ilçe örgütü bir Parti binası kiralıyor. Apocular bunun üzerine Hasan'ı ve arkadaşlarını izleme faaliyetini yoğunlaştırıyorlar. 

Hasan, yanında İlçe Yönetim Kurulundan bir köylü arkadaşıyla beraber 
17 Aralık Pazartesi günü Tunceli'ye geliyor. Burada Tunceli il yöneticileri ile 


Aralık ayı sonunda yapılacak kongre konusunda görüşüyor. Sonra yanındaki arkadaşıyla beraber öğle üzeri Nazımiye'ye geliyor. Kaymakamlığa İlçe Kongresiyle ilgili bildirimi veriyor. Yanındaki arkadaşı akşam köyüne dönüyor. Hasan Nazımiye'de kalıyor. Kahvede geç vakte kadar oturuyor. O saate kadar Apocu olduğu sanılan birisi kahveden ayrılmıyor ve Hasan'ı izliyor. 

Hasan ertesi sabah yine kahveye geliyor. Apocular gözlemeye devam ediyor.ar. O akşam Hasan, Nazımiye" deki halasının yanına gidiyor ve orada kalıyor. Ertesi sabah yine kahveye geliyor ve akşama kadar kalıyor. 
Akşam 16.30 sıralarında Talik köyüne gitmek üzere yola çıkıyor. Yanında aynı köyden Doğan Yıldız, Dursun Doğan, Ali Doğan adlı lise öğrencileri var 

Nazımiye ile Talik köyünün arası yürüyerek 2 saat çekiyor. Köye varma- ya yar * kala yanlarından hızla bir taksı or, Arabanın içinde ş0- för hariç iki yolcu var. Hasan, yanındaki öğrenci arkadaşlara "Bu taksi böyle hızlı nereye gidiyor?" diye soruyor. Taksi bir süre sonra boş olarak yanlarından geçip Nazımiye'ye doğru geri dönüyor. 

Hasan ve arkadaşları yollarına devam ediyorlar. Şose yoldan Talik'e giden patikaya sapıyorlar. Misefil mezrasının yanından geçiyorlar. Misefil mezrasının biraz ilerisindeki hendeğin yanına vardıklarında iki Apocu yollarının üzerine çıkıyorlar. Bunlar biraz önce taksinin taşıdığı kişilerdir. 

“BU BİR SOYGUNDUR YERE 

YATIN" 

İki Apocu "Bu bir soygundur, yere yatın" diye bağırıyorlar. Hasan durumu anlayarak kaçmaya çalışıyor, fakat caniler silahlarını Hasan'ın üzerine doğrultuyorlar. Hasan bunun üzerine duruyor. 

Caniler, Hasan'ı alıkoyduktan sonra öğrencilere "geriye bakmadan köye doğru gitmelerini" söylüyorlar. 

Hasan'ın yanlarına katarak patika- dan aşağıya şose yola doğru ilerliyor- 


(Devamı Sa.7'Sü. 1'de) 


TIKP Merkez Komitesi Üyesi Gün Zileli: 


"Bütün katiller teker teker halkın önünde 


hesap verecekler, söz Hasan Erkılıç” 


“Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi üyesi Gün Zileli'nin, kaçırılarak öldürülen Nazimiye İlçe Başkanı Hasan Erkılıç'ın mezarının başında yaptığı konuşmayı tam metin olarak veriyoruz 


"Arkadaşlar, değerli büyüklerim, 

Bugün burada halkımızın, partimizi değerli ve yiğit evladı Hasan Erkılıç'ı toprağa verdik. Hasan Erkılıç halkın ve partinin gerçekten değerli bir evladı idi. Her zaman sınMına ve halkına bağlı kaldı. Zalime boyun eğmedi. 

Yıllar önce Işçi sınıfının bir ferdi olarak Istanbul'da mücadeleye atıldı. Patronların ve sarı sendikacıların istismarına karşı mücadele etti. İşçi sınıfının yetiştirdiği gerçek bir işçi önderiydi. Onu, çalıştığı Demir Döküm Fabrikasından attılar ama, sınıfından koparıp atamadılar. 

12 Mart döneminde mücadelesini sürdürdü. Faşizme karşı direndi. Hapse attılar. 
Hapiste ve mahkemelerde İşçi sınıfının davasını savunmaya devam etti. Teslimiyetçiliğe, faşizmin önünde boyun eğmeye karşı çıktı. 2,5 yi yattı, Çıkar çıkmaz işçi kardeşlerinin arasina döndü. Haliç Halk Birliğinin Başkanlığını yaptığı dönamde revizyonizme karşı mücadele saflarında yer aldı. 
Hasan'ı yine hapse attılar. 2,5 yıl yattı, yine çıktı. Parti saflarına katılarak müadelesini sürdürdü. 

Hasan, 1978 yılında revizyonist zinciri kırmak için harekete geçen Demir Döküm işçileri İle birtikteydi. Onlara önderlik etti, mücadeleyi örgütledi. Demir Döküm'de revizyonist hegemonya çökerken onun gözleri mutlulukla parlıyordu. 


Hasan tar Jr parti neferiydi. Partinin emri onun «esindi, Parti onu Tunceli’ de görev ə çağırdığı zaman tereddütsüz kabul Şiçlüklerin üzerine gitmek, güç göreveri çuzlam;: "onun için en büyük mutluluk.u, Ko`r vllmezdi. 
O, demir yüre«li işe vir gibi bir önderiydi. 

Apocu caniler < öldürmüş- ler. Bre kahpe, Has nin kurşu- 


nunla ölür mü saniyorsu Unun yüreğindekl ateşi söndürmek, onun davasını sona erdirmek mümkün mü sanıyorsun? 

Hasan Erkiiç arkadaş, senin uğrunda canını verdiğin İşçi davasını zafere ulaştıracağımıza, yurdumuzu anarşiye sürüklemek isteyen MHP ve Moskova'ya karşı mücadeleyi sürdüreceğimize, bu yurdu halk düşmanlarının saldırısına terk etmeyeceğimize, milli bağımsızlık bayraklarını daima yüksekte tutacağımıza senin önünde söz veriyoruz. Söz veriyor muyuz arkadaşlar? 

(Hep bir ağızdan: Söz veriyoruz) 

Apocu canlier,.bu halkı korkutacaklarını sanıyorlar. Onlar halka karşı her türlü kötülüğü yapacaklarını ama cezasız kalacaklarını, bu halkın onlara boyun eğeceğini sanıyorlar. Çok yanılıyorlar. Ne Tunceli halkı, ne Türkiye halkı, onlara boyun eğmeyecektir. Bu Katiller teker teker yakalanarak halkın önünde hesap vereceklerdir. Sana söz veriyoruz Hasan Erkiliç arkadaş, Apocu halk düşmanlarından hesap sorulacaktır, Söz veriyor muyuz arkadaşlar? 

(Hep bir ağızdan: Söz veriyoruz) 


ey 


Kita 


Toygan'm ölümünün l. yıldönümü 


Aydınlık 


fabrikada bir cenaze töreni düzenlenmişti. O gün Demir Döküm işçileri, Toygan' ı kaybetmenin acısı yüreklerinde,söz veriyorlardı: "Anın birliğimizi pekiştirecek, 


Maden-İş'in bölücülüğüne fırsat vermeyeceğiz. 


Rus uşağı sendikacılığa karşı mücadelenin ilk şehidi 


Adem Toygan'ın 


katilleri serbest dolaşıyor 


Saldırıya uğrayan işçilerden Demir Döküm Baştemsilcisi İsrafil Durmuş, Maden-lş Organizatörü Haydar Şahiner'i kesin olarak teşhis etmişti İşçiler, suça azmettiren Maden-İş yöneticileri hakkında da soruşturma açılmasını 


p 


ADEM TOYGAN ' IN ANISIN 


| IŞÇI SERVİSİ 
Bugün potalardan yansıyan ale- 

| ve bakan Demir Döküm işçileri o- 

| rada Adem Toygan'ın delikanlı yüzünü ve hayata gülümseyerek ba- 

İ kan gözlerini göreceklerdir. 

i 


Geçen yıl bu günler, mücadelenin en çetin günleriydi. Eşkiya, Silaħtar'da kol geziyordu, Demir Döküm işçisinin Maden-lş'in başındaki Rus uşağı çeteyle kav- 


gası vardı. Zorbalar kahve kahve pornon gözdağı veriyordu"Madenş'ten ayrılana hayat hakkı tanımayız, ' Kan dökmeden buradan çıkmayız." diyorlardı. Fabrika önünde saldırılar düzenleniyor, eli sopalı İGD'li Savaş Komiteleri sokak başlarında nöbet tutuyordu. 
Akılları sıra Demir Döküm işçisini korkuyla sindireceklerdi. Uşaklık, yiyicilik ve kahpeliğe dayanan sal- 

(Devamı, Sa. 7, Sü. 9'da), 


Adem Toygan için fabrikada düzenlenen törende Demir Döküm işçileri Maden- 


İş'li katilleri lanetlediler. 


"O'nun çalıştığı bölüm Maden-İş'in giremediği kale durumundaydı” 


DEM Toygan'ın 1. ölüm yıldönümünde, fabrikada aynı bölümde çalıştığı arkadaşı Ahmet Kuru ile evinde görüştük. Ahmet Kuru, Toygan'ın aynı zamanda mahalle komşusuydu. Saldırı olayının olduğu gece, Adem Toygan'la birlikte evine dönüyordu ve İGD'lilerin saldırısına uğrayanlardan biriydi, Adem ile ilgili anılarını anlatmasını istediğimizde "Bizim kısımda çok sevilen bir arkadaştı. Çalışkanlığı, dürüstlüğü halen dahi anlatılır" diye söze başladı ve şöyle sürdürdü; "Fabrikada iki senedir Raspa kismında birlikteydik. 5-6 senedir de mahalleden tanışıyorduk. Raspa, fabrikada Maden-İş'in giremediği 


kale durumundaydı. İstifalar başla- 


yınca ilk hareket bizden geldi. Adem, Maden-İş'in şimdiye kadar izlediği yanlış tutumu anlatıyor, işçiyi işçiye kırdırmaya çalışmasına karşı çıkıyor ve bütün işçileri Maden-İş'ten istifaya çağırıyordu. 

"Saldırının olduğu akşam, Adem, İsrafil Durmuş ve ben birlikte fabrikadan çıktık. Ertesi günü temsilcilik seçimi olacaktı, O yüzden sendikaya uğradık. Yol boyunca da temsilcilik seçimi meselesinden konuştuk, Doğrusu fabrika dışında bir saldırı olabileceğini düşünmüyorduk. Biz Maden-İş'in fabrika içinde bir saldırı düzenleyebileceği fikrindeydik. 

“Mahalleye geldiğimizde, köşe başında pusu kurmuşlar, saldırıya uğradık." 

Bu sırada Ahmet Kuru'nun babaannesi söze karışıyor. "'Yandım anam diye bir bağırtı duydum" diye anlatıyor yaşlı kadın. "Bizim merdivenin başına kadar gelmişti. Elleri kan içindeydi. Anacığım, verin bir çarşaf sarayım dedi. Kan izleri duvarda uzun bir süre kaldı öylece, Ahmet daha önce gelmiş ve düşüp 


bayılmıştı. Ben onla uğraşırken, gelinler çarşaf götürüp sardılar Adem'e, rakat babayiğit adam kurtulamadı. öldü sonunda." 

"Öldü" sözcüğü o anda bütün canlılığıyla odayı doldurmuş olan Adem'in varlığını etkilemiyor. O aramızda, sohbet ediyor gibiyiz. 
Ahmet Kuru "Kahpe kurşunlar Adem'i öldürmüş olsa bile bu can benden çıkana kadar bu yiğit arkadaşımı anacığım, anısını yaşatacağım" diyor. 

Adem'i yaşatacak, onun mücadelesini rehber edinecek binlerce demir yürekli isçinin varlığıyla Golu olarak erden ayrılıyoruz... 


N 


istiyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
GEN ıl işinden evine giderken Maden-İş Sendikasının yönlendirdiği bir grup İGD'li tarafından pusu kurularak vurulan ve 28 Aralık gecesi Demir Döküm işçisi Adem Toygan'ın katilleri, aradan geçen süre içinde yakalanıp cezalandırılmadı. Cinayetin baş sorumlusu olan Maden-İş Sendika: sı yöneticileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmazken, olaya karıştıkları belirlenen İGD'liler ise dışarda serbestçe dolaşıyorlar. 

Demir Döküm'de yetki kaybetmemek için cinayetin bizzat Maden-İş Sendikası yöneticileri tarafından planlandığı bilinmesine rağmen, Eyüp Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada, Maden-İş yöneticileri hakkında şimdiye kadar herhangi bir soruşturma yürütülmedi. Oysa cinayet, işleniş şekli ve sebebi itibarıyle "örgütlü suç" kavramı içinde değerlendiriliyor 


Öte yandan Adem Toygan'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralanan Demir Döküm Baştemsilcisi İsrafil Durmuş'un, kesin olarak saldırganlar arasında olduğunu teşhis ettiği Maden-İş Organizatörü Haydar Şahiner de elini kolunu sallayarak serbest dolaşıyor. 
Öldürmek kastıyla saldırı düzenleyen ve kesin teşhisi yapılan bir şahsın bir yıldır tutuklanmaması, Demir Döküm işçileri arasında tepkiyle karşılanıyor. 

Bu arada Demir Döküm işçileri,ölümünün 1, yıl dönümünde Adem Toygan'ın dul kalan karısına ve iki çocuğuna yardım için kendi aralarında bir bayn kampanyası açmış bulunuyorlar. 
şçiler daha önce de iki kere para toplayarak yardımda bulunmuşlardı. 

NASIL OLMUŞTU? 

Demir Döküm işçilerinin geçen yıl 

sonbaharda Maden-İş'ten istifa ederek Devrimci Maden-İş Sendikasında örgütlenmesi üzerine, sahte TKP'liler işçilere yönelik çeşitli saldırı ve tertiplere girişmişlerdi. Bu saldırıların bir arçası olarak 5 Aralık 1978 günü GD'liler gece vardiyasından çıkan işçilerin yolları üzerine pusu kurmuşlardı. 

Gece 11 vardiyasından çıkan Adem Toygan, İsrafil Durmuş ve Ahmet Kuru adlı işçiler mahallelerine geldiklerinde, İGD'lilerin kurduğu bir pusu ile karşılaşmışlar ve silahlı saldırıya uğramışlardı. İGD'lilerin açtığı ateş sonucu Adem Toygan ve İsrafil Durmuş çeşitli yerlerinden kurşun yarasi almışlardı. 

Adem Toygan karın boşluğuna isabet eden kurşunlar sonucu 25 gün hastanede koma halinde kaldıktan sonra 
28 Aralık günü ölmüştü, 

OLAYA ADI KARIŞANLAR 


Saldırı olayından sonra Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucu olaya şu şahısların adlarının karıştığı belirlenmişti: 

Maden-İş Organizatörü Haydar Şahiner, Seyfi Çağan, Cengiz Teoman, Remzi Aydın, Yaşar Soykal, Gülali Burhan , Mustafa Türker. 

Eyüp Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili olarak görülen davada, sanık olarak yargılanan bu şahıslardan hiç biri gutuklanmamış bulunuyor. 

29 Kasım günü yapılan duruşmada 
davacı ve tanık olarak dinlenen Demir Döküm Baştemsilcisi İsrafil Durmuş, Maden-İş Organizatörü Haydar Şahiner'i kesin olarak teşhis etmiş ve "Tek tanıdığım ve ömrüm vefa ettikçe de tanıyacağım kişi Haydar Şahiner'dir." 
demişti. 

İsrafil Durmuş ayrıca Adem Toygan'ın vurulduktan hemen sonra Cenğiz Teoman'ın ismini verdiğini de söylemişti. 

Adem Toygan'ın öldürülmesiyle ilgi li duruşmaya 5 Şubat 1980 Salı günü saat 10'da Eyüp Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 


78 Aralık 1979 


Yeraltını bilir misiniz gün olur yeryüzünde yaşlı gözler bırakıp birer mayın gibi patlar ciğerlerimiz nemli toprak ezilir avuçlarımızda kara elmas gün ışığına çıkar fakat biz kalırız orda 


IŞARIDA fırtına 

var... Hava.buz gibi ve yağışlı... Az sonra bir ocağa ineceğiz. Bu sefer yanımdaki şoför Turgut Yıldız da inecek made- ne... Bir çizme istiyorum işçilerden. Bir önceki ocağın bataklığı ders olmuştu bana... 

— Hazır mısınız? diye soruyor, Resul Özdemir.. 
Ocağın kapısına geldiğimizde, bir ara vazgeçmek istedim, ocağa inmekten. 
Sonra işçilerin gün yirmi- dört saat burada, yaşam savaşı verdiklerini düşündüm... 

300 metredeyiz. Cehennem gibi bir sıcaklık. 
Her tarafımdan terler süzülüyor. Makinaların objektifleri buğulandı, resim çekemiyoruz. Zorla soluk alıp-veriyoruz. 
"Daha gidecek miyiz?" 
diye soruyorum. Resul Özdemir, "Bu ne ki?" 
diyor. Sonra ekliyor: 
"Daha bir kilometrelik yolumuz var." Şimdi, bağsız yerlerden geçiyoruz. İşçiler, bir yandan önceki gün olan göçükleri gösteriyorlar, bir yandan da madenin durumunu anlatıyorlar. "Madenler köreliyor. Madenlerden gelişigüzel çıkartıyoruz kömürleri. Şu soğuk kış günlerinde halk kömür ararken, burada milyarlarca ton kömür ziyan oluyor. Biz kimleri gömmedik ki buralara?. 


Ne kazalara şahit olduk . § 


Bu ocaklar, sahipsiz. Ocak sahipleri sadece ceplerine! girecek parayı düşünüp dururlar. Devlet kendi madenlerine nasıl sahip çıkmaz? Bunlar ne biçim yasalar, bunlar na sıl kanunlar?!! 

BİR PATLAMA VE... 
İRAZ soluklanalım diyorum. "Doğru" 

diyor, işçinin biri. "Siz bu havayı teneffüs etmeye alışkın değilsiniz"... 
Duruyoruz. O ara Resul Özdemir, az ötede çalışan arkadaşlarına yardıma gidiyor. Giderken de sesleniyor. o Yankılanar. 
sesi hala kulağımda: ''Daha neler göreceksiniz beyim. Bekleyin hele!..." 
Neler görecektim?.. İşçi Resul Özdemir, ne demek istiyordu?.. 

Daha bunları düşünüyordum ki, on metre ileride büyük bir patlamayla yerimizden fırlıyoruz. Ve bir ses: 'YANDIM A 
NAM, YANDIM..." Ben ve şoför Turgut, kapıya doğru koştuk. İşçilerden biri bizi tuttu. "Durun, göçük olabilir. Kaldığınız yerden ayrılmayın" dedi. 
Yaklaşık 10 dakika öylece durduk yerimizde. 
Sonra işçiler, "Artık gidebiliriz patlamanın me»- halline" dediler. Gittik. 
Kalbim dışarı fırlayacak neredeyse!.. 

Resul, kanlar içinde yerde yatıyor. Resim çekmeye O çalışıyorum. 
9bjektif sırılsıklam. Herzesin suratı bir karış,gözer buğulu, yumruklar sımsıkı, öfke dolu. Şimdi 1er yer daha beter karanık. Gözleri gitmişti, Resul'ün. Artık görmeye- 
:ekti. Topyekun gömmüş i, dünyasını yerin göbejine... "Daha neler göreeksin" demişti bana. 
3ördüm. İnsan hayatının leğerini gördüm, ,devlet »ürokrasisini gördüm. Ve reralti o zenginliklerinin 'atandaşın kanıyla nasıl .ulandığını, köreltildiğini #ördüm!.. 

“AHA DÖRT BEBE... 
BİRİ DE YOLDA" 
R ESUL'ü güçlükle 

çıkarıyoruz... Yağnur, şimdi'daha da bastı- 


Resul, önüm sıra 


uzaklaşıp daha derinlere gidiyor. 


Derken 


bir patlama ve... 


fıyor. Soğuk, Resul sızı» İarıyla, boğuşuyor. Mal- kara'ya geliyoruz, bir saat sonra, Küçük bir kasa- ba doktoru, ilk müdahaleyi yapıyor. Ve Resul' 
ün artık hiç görmeyeceğini söylüyor. Çünkü, gözbebekleri tamamen yanmış... Sonra, evine kadar götürüyoruz. Kapıda andesi, minnacık dört çocuğu, hepsi de birbirin- den körpe. Anası, karısı ve babası başlıy.. ağıt 


İsyan ve katliamı tertipleyenler olay sonrasında hazırlık soruşturmasını saptırmak ve karartmak için büyük çabaya giriştiler. Cenaze katılan yürüyüşçülerin ''Muhamme- diye slogan attıkları, cami çev- 


törenine 


din piçleri" 


resinde toplananlara 
“Hoşt hogt öpekler'' diyerek, ''Tonlarca ke- 


mik attıkları" ve cenazelerin üzerine orak-çeiçli Rus bayrağı örtülalanını yaydılar katılanları 
8 suçlamak için 35 Eğitim Enstitüsü öğrencisi- 

ne aynı tarihli ve aynı zamanda dilekçeler soruşturmasaldırıya uğramış olan cenaze törenine katılanları sanık 


Yürüyüşe verdirtip, yı saptırarak 


durumuna ler. 


Yürükselim Mahallesinde hususi inşa edilmiş atış kulelerinin bulunduğunu ve katliamın halkınca başlatıldığını ileri sürdü- 


Yürükselim ler, 


ganı Hergün 


getirebildi 


MHP'nin yayın orgazetesi, 


Resul Ozdemir, iki gözünü de kara elmas parcasına'kurban etti... 


yakmaya... Resul, tek umutları, gelecekleri, hayat bağları... Şimdi görmüyor artık!.. 

Annesinin O feryadına komşular da katılıyor. 
Babası bayılıyor o ara. 
Önce annesi Hanife Özdemir anlatiyor: "Böyle mi olacaktı. Şimdi bütün umutlarımız söndü. Ne yapacağız? Sana nasıl bakacağız? Bize kim bakacak? Aha dört bebe, biri de yolda. Ne yapacağız, 


katliam sonrası bir dizi yazı yayınladıDikkat- ler, saldırıya uğrayanların sığındığı YSE Müdürlüğü üzerinde toplanarak, soruşturma bu yönde sapt.rılmaya çaışıldı. Savcılık, gerçek olmayan iddialarla oyalandı ve suç örgütünün açığa çıkartılması en gellenmek istendi. 

Soruşturma ve yargılama ise bu iddiaların aksini ortaya koydu 
MHP yalanları tutmadıkça, yeni yalanlar ortaya atmaya devam ediyor. Son aylarda Kahramanmaraş'ta yayılmaya yel katliamı, Ur- a'dan gelen Hz. İbrahim'in balıklarının yaptığı"' seklindedir. 


Bütün sağcı sanıklar sorgularında, aynı tutumu aldılar. Sorguların önceden sanıklara ezberletildiği duruşmalarda ortaya çıktı. Bütün sanıklar olayları görmediklerini, bilmediklerini, duymadıklarını söylediler. İlginç bir durum da olay boyunca hiç bir sağcı sa- 


pa 


kime gideceğiz?..." 
"ÇALIŞINCA İYİ 
OLURSUN, 
ÇALIŞMAYINCA..." 
NNESİNİN babasının b ee ve karısının ağıt vakmaları arasında başlıyor, içini dökmeye Resul: ''16 seneden beri bu ocakta çalışıyorum. Sigortam var biliyordum, meğer, beni kan dırmışlar. Nereye başvurduysak, kimseden bir cevap alamadık. Bu ocak 


«LA latiem 1. yılında tanık ve belgelerle bir suç örgütü 


a 


nığın "Evinden hiç dışarı çıkmamış"' olduğudur. 

Önceden itirafta bulunanlar da işkence ile kenul ettirilmiş ifadeler olduğunu aynı nakarata katıldılar. 
Olay günü güvenlik kuvvetlerince sokakta silahla yakalananlar ise ya bu silahın '"'Başkaarınca zorla eline tu- ka ganlığ amal y - hut, "Başkaları saldırıda kullanmasın diye emniyete teslim etmek üzere götürürken yakalandığını'' ya da, “Dededen kalma silahını müzeye hediye etmek üzere götürürken yakalandığını” ileri sürerek yine aynı nakarata katıldılar. 

Yağma ve öldürülen insanların üzerinden alınan ziynet eşyaları ile yakalananlar da bu altınları "Emniyet mensuplarının o kendilerini suçlamak için ceplerine koyduklarını"! iddia ettiler. 

Tanıkların dinlenmesi safhasının en dik) t çeken noktaları şunlar 


e 


yan üç hilal, MHP 


UGD yazılı yerler y (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Resul'ün kederli babası, daşlık, olmaz olsun" 
diyor, yaşlı gözlerle. 


ileri sürerek, 


Resul, gözlerini yitirirk 


BU GÖZLER ARTIK GÖRMEYECEK... 


“Böyle vatan- 


ağaları acımasız. Bir hafta önce de Bekir isminde bir arkadaşımın üzerine kömür çöktü. 6 tane ka: burgası kırıldı. Buralarda çalışırsan iyi olursun. Çalışmayınca..." Kesiyor lafın. Ağlamak istiyor. 
Gözlerinden bir damla bile olsun gözyaşı akmıyor. 

O andaki patlamayı soruyorum. "Karpit pat: ladı" diyor ve devam ediyor. "Ben kazmacıyım. 
En çok parayı kazmacılar 


üç hil o VE 


oldu: 

1) Bini a kamu tanığı gerçekleri mahkemenin önüne cesaretle koydu. Mahkemede ifade veren mağdurlar, acı içinde suçluların cezalandırılmasını istediler. Bunun yanında katiller karşısında kendilerini Oo tutamayarak, hakimden tabanca isteyip, 'Müsade edin de şunun kanını içeyim" 
diye yalvaran tanıklar da oldu. 

Tanıklar katilleri teşhis ederek yakalarından tutup bir bir sanık kürsüsüne çıkarttılar. Sanık sorguları alınırken yüksek perdeden bağıra bağıra konusan birçok sanık, kamu tanıkları önünde başları eğik ve kısık sesli idiler, 

Sorgusunda ölenlere 

ve mağdur olanlara hakaret edecek kadar küstah davranan Sıddık 
Akçam bile tanıklar karşısında süklüm püklümdü ve kendisini giz-, lemeye çalıştı. "'Fare- nin delik araması" deyimi tam da bu safha için geçerli idi. Sanıklar bu safha boyunca tebdili kıyafet ettiler. Mahmut Doğan, diğer namıyla Sakallı 
Hoca bile tanıklardan izlenmek için sakalını esti. Oysa Sakallı 
Hoca sorgu safhasında duruşmalara sakalı ile geliyordu. 


2) Lanık safhasında 


özlemlenen önemli ir husus da şuydu: 
Birçok sanık, Alevile- 


rin kendi evine sığındığını, onları koruduğunu ve Alevileri olaylar boyunca evinde sakladığını iddia etti. Durup ururken Alevi saklama ihtiyacı neden hissedilmişti? Aleviler neden kaçmak, aneo ve saklanmak ihtiyacı duymuşlardı? Me 

Diğer yandan Sünni 


AR 


en geride bıraktığı 4 bebesinin geleceğini de karanlığa gömüyordu. 


8 Biz kimleri gömmedik ki buralara?.. Ne kazalara şahit olduk. 


| m Bu ocaklar sahipsiz, ocak 
sahipleri sadece ceplerine girecek parayı düşünürler 


Ocaktan çıktıktan sonra anca rahat bir nefes olabili- 
= yorum. Oysa işçiler, senelerdir bu cehennemde... 


kazanır. Haftada elime 
2500 lira geçiyordu. Burada doktor kontrolu yok. Çünkü hemen he: 
men hepsi kaçak ocaklar. 
Bazen şikayetimiz üzerine, İstanbul'dan sigorta memurları gelirlerdi. Memurlar gelmeden üç dört gün önce ocak sahibinin haberi olur ve memurlar geldiklerinde, hepimizi saklarlardı. Sadece iki-üç kişi sigortalı, onlar da kendi adamları, muhafız- 


ları!.. Sonra sigortacının cebine üç-beş kuruş koydun mu, zaten adam ocağa bile inmezdi." 

Peki, sigortacıya çıkıp derdinizi neden anlatmıyordunuz? diye sorduğumda ise, verdiği cevap şu oldu: "Edirne'den bir müfettiş gelmişti. Yaşlı bir adam, o... dert yanardım. Abi benim çolukçocuğum var, ne olur benim sigortamı yaptırt. O, olur derdi, sonra çeker 


İli bayraklar uç örgütü 


ya da sağcı bir kimseyi evinde sakladığını ve koruduğunu iddia eden hiç bir Alevi ve solcu sanığa rastlanmadı. Üstelik sağcı sanıklar ve tanıklardan hiç bir kimse de bu hususta bir iddia ileri sürmedi. 

Bu durum kimin sal- 


dırıya uğradığını ve katliamın tek taraflı olduğunu (ortaya koyuyor. 


3) Tanık dinlenmesi sırasındâ ortaya çlkan diğer bir nokta da 
Alevi ve Sünni halk arasında geçmişten gelen bir dostluk ve kardeşlik olduğu idi. Sanıklar bu durumu istismar etmeye çalıştılar. Sanıklar 'Sorulsun onbeş yıldır kendilerine gidip gelir miymişim?" "Onlar bizden ya da biz onlar- dan su alıp verir miymişiz"' veya, "Yıllarca dostluğumuz kirveliğimiz var mıymış" gibi sorular yöneltip, ''Nasıl olur da ben onlara saldırabilirim"' itirazını ileri sürdüler. Alevi tanık ve şikayetçiler ise, "Geçmişte hep dostluk içinde yaşadıklarını ama o gün eski dostların kendilerine düşman kesildiğini'' dile getirdi- ler. 

Böylece tanık dinlenmesi süresince hep eski dostluklar tartışma konusu edildi. Görüldü ki, MHP'nin tertip ve kışkırtmaları yılların dostlarını birbirine düşman etmiştir. Eski birlik ve kardeşlik günlerinin geri gelmesi için MHP'den e sorulması gerekir. Buradan çıkartılacak sonuç, Alevi ve Sünni halkın birliği ve kardeşliğinin, ancak MHP'nin bölücülüüne karşı mücadele e- 


ilerek (o sağlanabilecegidir. 
4) Kamu tanıkları- 


nın verdiği ifadeler olayların önceden planlandığını ve hazırlandığını ortaya koydu. 

—İsyan ve katliam öncesinde Alevi ve solculara ait ev ve işyerleri tespit edilmiş ve özel olarak işaretlenmişti. 

—Sanık Arif Tuğrul' 
un üzerinde yaranan nottan, saldırganların önceden aralarında parola ve işaret tespit ettikleri anlaşılmıştı. 
it edilen parola- nın “ay” işaretin ise “yıldız” olduğu ortaya çıktı. 

—Yine saldırganlar katliamı askeri bir düzen ve disiplin içinde erçekleştirmişlerdi. 
Baldırı sırasında, "Bir numara ateş, iki numara ateş.. vs." türünden komutlar verildiği tanıklar tarafından açıklandı. 

—Tanık Hatice Onaylı iki devrimci öğretmenin ölümü olayının önceden planlandığını ve bilindiğini ortaya koydu. Yine bazı taniklar, “yakında. Alevilerin düğünü olacak" 
diye önceden tehdit edildiklerini anlattılar. 

—Diğer yandan katliamın aynı zamanda bütün mahallelerden birden başladığı ve saldırganların her yerde aynı tarzda hareket ettikleri tanık ifadelerin- den anlaşıldı. Bir mahallede katliama katılan sanıklar, başka mahallelerdeki olaylara da ka- 


tılmışlar ve mahalle- ler arası yardımlaşma ile silah ve patlayıcı 


madde nakli olmuştur. 
Saldırganlar arasında bir işbölümü olduğu da ortaya çıkmıştır. 

5) MHP Yöneticisi 
Hasan Balcıoğlu olaylarda "Elinde otomatik tüfek olduğu halde saldırgan topluluğu sevk 


giderdi. Bütün madenci arkadaşlarıma sesleniyorum. Sonumuz karanlık. 
İşçilerin sorunlarını, dert lerini dinletmek için birlik olsunlar. Çünkü biz de insanız." 


YARI 


DEVLET 
NEREDESİN? 


Tanıkların 


Kaç 


karşıyadır.” 


zorunda kalıyor. 


verilen olaydır. 


görlüğü"! 


dinleneceği gün sakalını kesen 


ve idare ederken görülüyordu." Türkoğlu MHP ilçe yöneticileri de olaylar boyunca Maraş- 
Adana yolunu kesmiş» 
ler ve insan kovalamak la meşgullerdi Diğer andan MHP Türkoğlu 
Içe Yöneticisi Osman 
Akıllı ise, Dumlupınar Mahallesindeki katliam- da görülüyordu. MHP 
K.Maraş erkez İlçe 
Başkanı ömer Aktürk ise belediye hoparlörün- den okunan anonsu ile halkı tahrik ediyor ve 


kışkırtıyordu. MHP Milletvekili M.Yusuf 
Özbaş ise katliamın 


başladığı cumartesi günü K.Maraş'a çok erken saatlerde gelmiş, 
Merkez İlçe Başkanı Ömer Aktürk ve Hakkı Yaprak'la görüşerek is- an ve katliamı plan- 
Rİ ve yönetmiştir. 
Bu husus tanık olarak dinlenen Ömer Aktürk'ün ifadesinde belirtiliyor 


Cüceli Köyü Muhta- 


(Aydınlıkfi 


gundür butün gazetelerin birinci sayfalarında açıklamalar çıkıyor: "Kağıt alamıyoruz. 
Gazetemiz yarın çıkmama tehlikesiyle karşı 


Bazı büyük gazeteler renkli fotoroman eklerini çıkaramamaktan şikayetçi. Bazı büyük tirajlı haftalık dergiler de birkaç gün geç çıkmak 


Gazetelerin kağıt sıkıntısının vardığı boyutlar bir mizah dergisinde karikatür konusu bile oluyor: Bir gazete, günlük haberlerini binanın damından duman işaretleriyle, kızılderili usulüyle okuyucularına duyuruyor! 

Bu durum, zaten geri olan sikemizin kültürel seviyesini çok olumsuz b» biçimde etkilemektedir. Ancak, güncel koü gazetelerin kağıt sıkıntısı. olduğu için biz bugün bunun üstünde durmak istiyoruz. 

Türkiye'de kağıt üretimi, ithalatı ve dağıtımı devlet tekelinde. Bu işler * 3ka Genel Müdürlüğü eliyle yürütülüyor. 

Sanayi Bakanının verdiği bily Tere göre, 1979 
yılında Seka'nın toplam kağit li, planlanan hedefleri aşmıştır. Geçen yıl toplam 132 bin ton kağıt üretin: ve ithali hedetlenmişken. gerçekleşme 147 bin ton olmuştur. 

Sanayi Bakanlığına göre fazı» üretim yapılmış. Gazetelere göre ise kağıt yok. Öyleyse bu kağıtlar nereye gitti? İnek mi yedi, dağa mı kaçtı, yoksa yandı bitti kül mü oldu? 

Hiç biri değil. Görünen kağıt fazlalığı karaborsâdadır. Bugün istisnasız bütün gazeteler kağıt sıkıntısından dogan açıklarını karaborsadan kağıt alarak karşılı 

Karaborsayı yaratan ise "naylon basın" adı 


retim ve itha- 


yorlar. 


Seka'dan kağıt almakta olan 101 adet gazete ve dergi var. Bunların birçoğunun ne adını ne sanını duymamışsımızdır. Çünkü adı var kendi yok bu gazeteler, okuyucuya fikir götürmek, piyasada satılmak için değil, devletin basın alanmdaki desteğini sömürüp, vergisiz mergisiz tatlı kazançlar elde etmek için çıkarlar. 300-400 gazete bastıkları halde, naylon faturayla bunu 
10 binin üstünde gösterirler. Böylece devletten 
yılda yaklaşık 3-44 milyon liralık resmi ilan geliri sağlarlar. Ayrıca kağıt için basına yapılan indirimden yararlanıp devletten ucuza kağıt alırlar. Bastıkları gazete, aldıkları kağıda nazaran çok az olduğu için bu kağıdı karaborsaya sürerler. Kilosunu 9 liraya aldıkları kağıdı, karaborsada 40-45 liraya satarlar. 

İşte kağıt karaborsası olayının içyüzü budur. 
Küçük bir kıyaslama, bu olayın ne büyük kayıplara yol açtığını göstermeye yeter: 

1979 yılında naylon basınm devletten aldığı 
kağıdın miktarı 21 bin ton. piyasaya sürdüğü 
15 bin ton. Aydınlık gazetesinin bir yılda ihtiyacı olan kağıt miktarı ise yaklaşık 700 ton. 
Yani, naylon basının devletten aldığı kağıtla Aydınlık gibi 30 gazete daha çıkarabilir! 

Bu korkunç durumu önleyememenin gerekçesi ise "Anayasal haklar" ve "Basın öz- 


Peki ama, milyonlarca vatandaşın anayasal hakları ne olacak? Bir vatandaş, bayiden 5 lira verip gazete alırken, bunun bir kısmını devlet desteği ve kağıt karaborsası nedeniyle naylon gazete patronlanna ödemiş oluyor. Onların anayasal hakları ne olacak? 

Burada yapılacak tercih, 80-90 tane naylon gazete patronunu devletin kesesinden beslemekle, milyonları gazetesiz bırakma arasında yapılacak bir tercihtir, 


“Din elden gidiyor” 
diye anons yapan 


rı MHP'li Yaşar Kılıç ise yolunu kestiği `` kimselere, o "'Türkeş'ih ana ve babasının adını' soruyor, bilenler kurtu luyor, bilmeyenler ise nya uğruyordu 
) İstisnasız bütün o lay bölgeierinde MHP nin üç hilalli bayrağı taşındı. Tanıkların ezici çoğunluğu bu hususu belirttiler. Ayrıca tanık lar saldırganların MHP e asıldığı MHP ve ÜĞD slogan ve işaretlerinin yazıldığı ev ve işyerlerine dokunmadıklarını belirttiler Tanıklar katliam boyunca saldırganların b 


güne kadar MHP“ 
kullandığı sloganları bağırdığını ve bağırılan 


sloganların aynı mahigoe olduğunu ortaya oydular. 

Katliam sırasında bütün K.Maraş'ta MHP' 
nin üç hilalli bayrağı ve sloganları saldırganların ve isyancıların bayrağı ve sloganları oldu. 


,, İddianame azmettiricilerinin ve bir suç örtünün a ahsetmekte ise de bunların tespit edilemediğini belirtiyordu. Kamu tanıklarının ifadeleri ve dosyadaki belgeler azmettiricileri ve suç örgütünü açıkça ortaya koydu: İsyancıların ellerinde dalgalanan üç hilalli bayrağı, atılan sloganları, tespit ettikleri parolalar, çeşitli resmi yöneticilerinin katılması ve Genel Merkezinin çeşitli davranışları ile bu MHP'dir. 

Suna varılan nokta K.Maraş isyan ve katliamı iddianamede belirtildiği gibi karşılıklı bir çatışma (mukatele) değil, hükümete karşı bir isyan ve tektaraflı bir katliamdır. 
Askeri Savcılık da yargn boyunca çeşit- i talep ve tutumuyla bu fikir yönünde eğilimini ortaya koymuş- 


= »(Devam edecek) 
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GODOT ° 


GELEBİLİR Mİ? 


Cenap Nuhrat 


"Godot'yu Beklerken * Samuel Beckett'in 1950'ler Avrupasında ve 1960' lar Türkiyesinde adından sıkça sözettiren oyunu. Kafka'dan ve James Joyce'den önemli ölçüde etkilenen Beckett, oyunlarınd i ve romanı Molloy'da Batılı aydının kapitalist emperyalist toplum düzen: içinde düştüğü bunalımın ve kaosu. çıkmazını sergiler. Ancak nereye var. sağını bilmediği, insanı ezen, öğüten. 'içleştiren bu düzene karşı bir seçenr getiremediği için, sonuçta hiçliğe yı nihilizme varır. Bunu da kendisinden önceki ve çağdışı yazarlara göre er uç noktaya götürür. 

Beckett'in in:anları (gerçekte bütün toplumsal bağl rından soyutlanmış hayvansı yaratı: rdır bunlar) kördür, 


kötürümdürler, xisel hayata girmiş alıklardır; çöp tı okelerinde, yarı belsriws kadar topi oi gömülü, yumurta 


kabuğu içinde y. irlar. Her şey bitmiştir, zaman yoktur, saat sıfırdır, dürva kül rengindedir, dil hiç bir şey an: maz, hayatla ölüm birleşmiştir Bec ott'in yapıtlarında. 

Veckett'te nihilizm, bunalım, umutsuzi k, kuşku ve kendinden iğrenme aydı ların içinde yaşamak zorunda oldukları kapitalist toplumun bir ürünü olarak ortaya çıkar ve her iki dünya savaşının yıkımı bu ruh halini daha da güçlendirir. Ancak sosyalizmin bir çıkar yol olarak görülmemesi ve reddedilmesi, sanatçının gözlerini geleceğe kapaması anlamına geldiği için, birey bu durumda bunalımı ve kaosu değişmez bir yazgı olarak kabul eder. 

Dolayısıyla Beckett'in oyunlarında "kurtuluş"tan sözedilir, kahramanlar hep "güneye" gitmeyi düşler, bir şeylere karşı çıkarlar, ama amaçsız ve nedensiz bir karşı çıkmadır bu. Ve oyun bittiği zaman başlangıçtan farklı bir yere gelinmez. Hiçbir ilerleme yoktur. Ne zamandır yinelenen hareketler, sözcükler bir kez daha yinelenmiştir ve hep böyle sürüp gidecektir. 
Estragon ve Vladimir hep Godot'yu bekleyecekler ve Godot hiç bir zaman gelmeyecektir. Bu, onların yazgısıdır. 

Pekiyi Godot gelirse ne olur? Yukarıda anlatmaya çalıştığımız dünya görüşü ve felsefi temel üzerine kurulu bir yapıda Godot'un yeri var mıdır? 

Yugoslav yazar Bulatoviç bir denemeye girişmiş ve "Godot Geldi" adın- da bir oyun yazarak hayatla ölümün eşiğindeki bir çöplüğün orta yerine Godot'yu yerleştirmiş. 

Godot bir fırıncı olarak gelir. Klasik anlamda bir kahraman değildir. Bir fırın işçisidir. Çalişân, ekmek yapan, seven, ezilenden yana olan, geleceğe 


umutla bakan bir emekçi. Beckett'in kahramanları ise iyice birer sirk hayvanına dönüşmüştür. Fırın işçisi onlara yardım etmeye çalışır. Ancak başarılı olamaz. Onlar Godot'un yardımını reddederken, onun çevresine ördükleri ağa koca bir örümceğin kurbanları olarak takılıp kalırlar. Godot kendisini bekleyen başkalarına yardım etmek için ayrılır, geriye ekmek pişirmek için kurduğu fırın ve ondan bir şeyler öğrenen genç çocuk kalır. 


Bulatoviç'in oyunu Beckett'in bunalımlı dünyasına bir karşı-tez, bir çıkış yolu getirmek amacıyla yazılmış. 
Ancak çok temel bir çelişkiyi çözememiş. Bütünüyle Godot'un gelmeyeceği anlayışıyla yazılmış olan "Godot" yu Beklerken"'in oyun yapısını aynen korumuş. Dolayısıyla Godot gelince, böyle bir ortam içinde yapay bir unsut olarak kalıyor. Ayrıca oyunun başlıca tipleri Estragon ve Vladimir'in zıddı da Godot değildir. Aralarında hiç bir anlamlı çelişki yoktur. Bir bütünü oluşturan Zıtlar sözkonusu değildir burada ve dolayısıyla aynı düzlemde mücadele etmezler, Nitekim uzun uzun konuşmalara, tartışmalara karşı seyircinin bu "çatışma" sonucu bir senteze, bir sonuca ulaşması mümkün olmuyor. El yordamıyla özgürlük, emek, sevgi, savaş, barış gibi kavramlar üzerine bazı değerlendirmeler çıkarmak mümkün. 
Ama onca laf kalabalığı ve ayrıntı arasında belli başlı temaların altı çizilmeyince seyircinin sahnede geçen olayı kavraması güçleşiyor. Çünkü Beckett öyle bir biçim kurmuştur ki, amacı hiç bir şey anlatmamaktır. Aynı biçim korunduğu sürece bir şey anlatmak ise oldukça zordur. Dolayısıyla oyunu temelden sakatlayan etken, içeriğiyle biçimi arasında diyalektik bir bütünlük olmamasıdır. Nasıl ki, kapitalist bir altyapı üzerine sosyalizmin kurumları oturtulamazsa, "saçma" tiyatro biçimleriyle toplumcu içerikli oyunların yazılamayacağı ortaya çıkıyor. Her oyunu kendi kurallarıyla oynamak gerekli. 


"Godot Geldi", üzerinde titizlikle çalışılmış bir sergileme. Yönetmen Macit Koper, Tepebaşı Deneme Sahnesi- nin olanaklarından ve oyunun elverişli yapısından olabildiğince yararlanmış. 
Beckett'in biçimciliğinin Bulatoviç'in oyununda da sürdürülmesi, biçim sorunlarının iyice ağırlık kazanmasına yol açmış. Oyuncu yönetimi, hareket bütünlüğü, malzemenin kullanımı açısından başarılı bir sergileme. Ancak gerekli ayıklama yapılsaydı ve belli temaların altı daha kalın çizgilerle çizilsey- di, yukarda sıraladığımız temel zâğflâk bir ölçüde giderilebilirdi sanıyoruz. 


Sergideki yapıtlardan biri 


Süheyla Zengin'in izmir İş Galerisindeki 


resim sergisi bugün sona eriyor 


İZMİR (ÖZEL) 

Nazil: Eğitim Enstitüsünde resim öğretmeni olan Süheyla Zengin'in İş Sanat Galerisindeki resim sergisi, bugün sona eriyor. Sanatçı eserlerini kişisel olarak ilk kez sergilemişti. 

Resimlerinde ilk bakışta, sanatçının çok yönlü çalışması dikkat çekiyor. Grafik bölümü mezunu olan Süheyla Zengin'in yağlı boya tablolarının yanı sıra, serigrafi, dinol baskı, köpük ve metal gravür üzerine yaptığı çalışmalar, soyut olmaması ve canlı ifadesi açısından oldukça olumlu. Yağlı boya tablolarında grafiksel düzenlemeyi hakim kılan sanatçı, çoğunlukla köylü kadınlarını, tarla emekçilerini ve Türk folklorunu işliyor. Halay çeken folklorcuları konu alan tablosunda, yağlı boyadaki ifadeleri, sunta, ceviz, gürgen ve kavak ağaçlarını işleyerek veren sanatçı, ytong taşı, tuz seramiği ile yaptığı düzenlemelerde de uğraş veriyor. 

Resim yaparken soyut düzenlemeyi esas almamak gerektiğini belirten sanatçı,bu konuda şunları söyledi: "Soyut düzenleme bugün belir- li bir kesime hitap etmektedir. Benim tek başına bu düzenlemeden oluşan tablolarım var. 
Ama çalışmamı bu doğrultuda yürütmeyi hatalı buluyorum. Halkın resim sanatına ilgisini artırmak açısından, klasik ama ifadeleri samimi ve konusu gerçeklerden oluşan resmi yeğliyorum." 

Çok yönlü resim çalışmasının yanı sıra heykel de yapan sanatçı, spatül denemelerinde renkleri kirletmeden koymanın daha kolay, ancak ışıklandırmanın katı olduğunu belirterek, bundan sonraki çalışmalarında grafik dalını esas almak istediğini söyledi. 

' Süheyla Zengin, ayrıca, sergisini gezenlerin büyük çoğunluğunu gençlerin ve orta halli kesimin oluşturduğunu belirtti. 


Devlet Tiyatroları gişelerinin önünde artan kuyruklar... 


Devlet Tiyatroları izleyici sayısında büyük artış var 


Devlet Tiyatrolarının izleyici sayısı ile elde edilen gelirlerde geçen yıla göre büyük oranda artış sağlan- 


dığı bildirildi. 


Devlet Tiyatroları Basın ve Halkla ilişkiler Bürosundan yapılan açıkmaya göre Devlet Tiyatrolarının 1978-79 Ekim-Haziran döneminde 


sahnelenen oyunları toplam 578.080 kişi izlemiş, 6.352.461 lira gelir sağlanmıştı. 1977-78" in aynı döneminde seyirci sayısının 314.913 
sağlanan gelirin ise 20.177 lira olduğu, bu durumda izleyici sayısının yaklaşık iki kat birden arttığı belirtiliyor. 

Açıklamada Devlet Tiyatrolarında satışa çıkarılan biletlerin çok kısa sürede tükendiği, geçen mevsim gerçekleştirilen turne çalışmalarının bu mevsim de sürdürüldüğü, turne kapsamındaki illerden gösteri süresinin uzatılması yolunda istekler geldiği kaydediliyor. 


İKİNCİ TUR OYUNLARI 

Devlet Tiyatrolarının ikinci turda oynayacağı ve prova çalışmalarına başlanan oyunlar da açıklandı. 

Emmanuel Robles'den Kaya Öztaş'ın çevirisiyle hazırlanan "Özgürlüğün Bedeli" Ejder Akışık tarafından sahneye konuyor. Eric Bentley'den Nüvit Özdoğru'nun çevirdiği "Dosya" Yücel Erten, Friedrich Durrenmatt' dan Tahsin Saraç'ın çevirdiği "Beşinci Frank" ise Alpay İzburak tarafından yönetiliyor. 
2. turun dördüncü oyunu olan Turgut Özakman'ın "Sarıpınar 1914"'ünün yönetmeni ise Ergin Orbey. 

2.turun provaları bitmek üzere olan oyunları ise şunlar: İzmir'de Müsahipzade Celal' in "“Pazartesi-Perşembe"si (Yönetmen Vasfi Rıza Zobu), Ankara'da Nezihe Araz'ın "Öyle Bir Nevcivan"'ı (Yönetmen: Yalın Tolga), İstanbul'da Kafka'nın eserinden uyarlanan 'Duruşma” (Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu; Yönetmen: Ahmet Leventoğlu). 


Mert Egemen ve "Bir Delinin Hatıra Defteri" 


"Bir Delinin Hatıra Defteri” Ankara'da ilgi topluyor 


Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde Gogol'un klasik yapıtı "Bir Delinin Hatıra Defteri" ilgiyle izleniyor. 

Yeşim Dorman'ın sahneye koyduğu ve Mert Egemen'in oynadığı "'Bir Delinin Hatıra Defteri" Çarlık Rusyası bürokrasisinin çarkları arasında yavaş yavaş deliren bir küçük memu- 


run dramını ele alıyor. 


Yönetmen Dorman'ın bu uyarlamadan Gogol'un 40 yaşındaki kahramanını 30 yaşlarına indirgediği ve yorumu daha da 


güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. 


"Bir Delinin Hatıra Defteri"'nin, oyunun atmosferine uygun güç kattığı şeklinde yorumlanan müzik düzenlemeleri ise Ahmet Önel tarafından derlenip hazırlanmış. 

"Bir Delinin Hatıra Defteri" Menekşe Sinemasındaki Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde çarşamba günleri 20.30, cumartesi günleri 18.00 seanslarında sunuluyor. 


luyor. 


Dinçer Sümer'in yazıp yönettiği "Eski Fotoğraflar" adlı oyun İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından 
30 Aralıka kadar izleyicilere sunu- 


Oyunun yazarı Dinçer Sümer, "Dilersek tümüyle bizim olan bu dünya daha da güzel olur" diyor ve "Bundan sonraki fotoğraflarımızda yürekli, mutlu yüzleri görebiliriz" sözleriyle oyunda anlatmak istediği özlemi dile getiriyor. 


“Eski Fotoğraflar" geçtiğimiz 


İzmir Devlet Tiyatrosu 
"Eski Fotoğraflar”ı oynuyor 


İZMİR (ÖZEL) © mevsim, Kasım 1978'den itibaren İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Edirne Kırklareli, İzmit, Adapazarı, Çorum, Çankırı, Ankara, Antalya, Mersin ve Gaziantep'te de sunulmuş, Mart 1979'da da Kıbrıs" ta bir hafta süresince sergilenmişti. Türkiye dışmda da kısa adı Ti-Vak olan Türkiye İşçileri Yatırım ve Kültür Vakfı tarafından sahnelenen "Eski Fotoğraflar"ilgiyle izlenmişti, 

Dekor ve giysisi Serpil Tezcan a ait olan oyunda Kenan Işık ve Işıl Poyraz yer alıyorlar. 


44. Büyük Atatürk Koşusunu Mehmet Yurdudön kazandı 


Veli Ballı ancak 11. olabildi 


ANKARA (THA) 

44. Büyük Atatürk Koşusunu 30.36.8'lik derecesi ile Ankara bölgesinden Yenişehir'li Mehmet Yurdadön kazandı. 21 bölgeden 80'e yakın atletin Kanidi arışta ikinciliği Ankara À Kulübünden 

ecdet Ayaz, üçüncülüğü 


Yeniden lige dönüyoruz 


Yakıt yokluğunan hükümsürdüğü bu kış günlerinde lig maçlarının heyecan fırtınası sekiz kentimizde esecek... Takımlar 1980 yılını alacakları puanlarla süslemek, kutlamak için çaba harcayacaklar.. Baka lm 1979 yılının son galipleri kim ler olacak. 

Birinci yarının sonuna gelenirken yöneticiler kesenin ağzını açtılar. Bazı kulüplerimizin primlerinin yanına "süper" kelimesini, önüne de sıfırları eklediklerini duymaktayız. 
Yararlı olur mu?.. Ne diyelim... 
Milli Takımımıza da, Almanya'da bile dedikodusu yapılan, süper primler, villalar vadedilmişti. Ama 


Zonguldak MTA Kulübünden Mehmet Terzi, dördüncülüğü ise Karagücü takımından Necmettin Sağlam elde etliler Atatürk'ün Ankara'ya ilk ayak bastığı yer olan Dikmen eklik Pınar mevkiinden başlayan yarışı Mehmet Yurdadön baştan sona önde götürerek rahat bir şekilde kazanırken Veli Ballı ancak 11. olabildi. İlk 4'e gıren atletlerin yaptıkları dereceler şöyle: 
1. Mehmet Yurdadön (30. 
36.8), 
2. Necdet Ayaz (31.02.4), 


3. Mehmet Terzi (31.42. 
5) 

4. Necmettin Sağlam (31. 
59.5). 


FARUK ILGAZ, FUTBOL FEDERASYONUNUN 


BAŞKANLIĞINI iSTEMİYOR 


İSTANBUL 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk 

Ilgaz, Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğu yolundaki haberlerin 

yoğunluk kazanması üzerine bir açık 

lama yaparak, Futbol Federasyonu Başkanlığını istemediğini söyledi. 


Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal' ın da belirttiği gibi Futbol Federasyonu Başkanlığı almak için herhangi bir talepte bulunmadığını ifæde eden Ilgaz, sözlerine devamla şöyle konuştu: "'Bu konuda çıkan haberlerin, beni bu yere layık görenlerin bir yakıştırması olduğunu zannediyorum. 12 yıldan besi sürdürdüğüm Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı görevim 3 Şubatta yapılacak olağan kongrede sona erecek. Bu şerefli görevi Genel Kurulumuzun onaylayacağı bir başka arkadaşıma devredeceğim. Başkanlığımın son iki yılı çetin mücadeleler ve zor şartlar altında geçti. Artık dinlenmeye ihtiyacım var. Bu nedenle Futbol Federasyonu Başkanlığı gibi yorucu ve üzücü olaylarla dolu bir görevi almayı düşünmüyorum. Bu hususu spor kamuoyuna duyururum." 


GAZİANTEP” t 2 SPOR SAHASI 


Milli Takımımız 
Avrupada 7. sırada 


ROMA 
İtalya'nın en büyük spor dergilerinden biri olan Guer'in Sportivo'ya göre Milli Futbol Takımımız Avrupa klasmanında 
7. sırada yer alıyor. Klasmanda Yugoslavya ilk sırayı alırken, Batı / ya ikinci, Fransa 
Avusturya dördüncü, İngiltere beşinci, Polonya ise altıncı durumunda bulunuyor: 


Bakan Talat Asal, vaadlerini yerine getirmek için, "Bazı kumanda düğmelerine basacağım"' demiş. 

-Sayın Bakan o kumanda düğmelerine bazı şeyleri kapatmak için basacak gali- ba. Baksanıza, Bakan kumanda düğmesine bir bastı, ilk önce teşkilattakilerin ağızları- 


ü 


İhsan Alyanak: 
"Gençlere spor yapma olanağı 


imlenebilir” 


İZMİR 


Liseli gençlerin son günlerde vaptıkları eylemleri üzüntüyle karşılayarak, gerçekçi hedefleri olmüyan eylemler şeklinde «değerlendiren İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, ülkemizdeki boş alanlara spor saha- 


ları yapılabileceğini ve bu sayede spor yapma olanağı sağlanan gençliğin amaçsız eylemlere katıl- 


malarının (o önlenebileceğini söyledi. 
Böylelikle gençliğin 


potansiyelinin boş yere harcanmayacağını belirten Alyanak, Gençlik ve 
Spor Bakanlığının ülkemizdeki belediyelere maddi katkıda bulunarak spor tesislerinin yapılma- 


sına önayak olması gerektiğini sözlerine ekledi. 

Liverpool, 


Mahchester United'i 
2-0 yendi 


LONDRA 

İngiltere birinci liginin önemli maçında Liverpool, Manchester United'i 2 -0 yenerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı, Liverpol kendi sahasında aldığı bu galibiyetle puanını 32 puana yükseltirken, bir maç fazlası ile Manchester United'in 30 puanı bulunuyor. 


İspanya’ daki basketbol turnuvasını Sovyetler Birliği kazandı 


MADRİD 
Noel nedeni ile Madrid" 


bütün bu çabalar Almanların koltugumuza sıkıştırdıkları iki golle boy- 


nu bükük dönmemize engel olama- 


mıştı. 


Takımlarımızın puan hesapları Prim yük seiimek,. türlü taktik içinde oyna: mak haklarıdır. Ancak özledikleri 


norm.! karşılanabilir... 


şurasında konuşan Belediye 


spor sahasının daha hizmete acıkladı. 


güzel futbolu seyretmek de izleyicilerin hakkıdır. Puan kazanmayı iyi futbol oynamakla gerçekleştirmek 


güzeldir, hünerdir Savunma duvarları, topu sağa sola atmalar, zaman çalma hesapları futbolun güzelliğine gölge düşürmektedir 

Tüm maçların gerek şampiyonluk iddiası, gerek düşme tehlikesi bakımından önemi, özellikleri vardır. Bu yüzden takımlar, ne var ne yok ortaya koyacaklardır. 
son haftasındaki olaysız ümidi ile yeni yılın tüm ulusumuza, sporumuza hayırlı olmasını dilerim. 


1979'un bu maçların güzel, 


* Bisiklet Milli Takım seçmeleri bugün Bursa'da yapılıyor. 


* Hava Silahları Türkiye Atıcılık Şampiyonası 10-13 Ocak tarihleri arasında Bursa'da yapılacak. 


Buz pateninde yeni dünya rekoru kırıldı 


MOSKOVA (THA) 

Alma Ata'da yapılan 
Büyük Rusya Buz Patenti Yarışmasında, 22 
yaşındaki Sovyet Svetlana Kachuk 4.27.02 ile 
3 bin metrede yeni bir 
dünya rekoru kırdı. Daha önceki rekor 4.30.10 
ile yine Sovyet patencisi Galina Stapanskaya' 
ya aitti. 

Öte yandan aynı yarışmada Sovyet buz patencileri Tatyna Arfeyeva ve Natalia Petruseva da Stapanskaya'ya ait eski dünya rekorunu kırdilar. 


2 Federasyon 
başkanı daha 


değişti 


HENTBOLA 
İBRAHİM SELET, 
KÜREKE 
TURGUT İMİR 
GETİRİLDİ 


ANKARA 
2 federasyon başkanı daha değiştirildi ve Hentbol Federasyonu 
Başkanı Sedat Muratlı' 
nın yerine İbrahim Selet, Kürek Federasyonu Başkanı Nihat Usta'nın yerine de Doç, Dr, Turgut İmir getirildi. Yeni başkanlar görevlerine başladılar. 


geçmesi 


TURGAY ŞEREN: 
"Puan aslanın ağzında" 


Demircan: Bu seyirci bizde olduktan sonra şampiyonluk mutlaka Kocaelispor'a gelecektir 


KOCAELİ J 
Kocaelispor'un geçen haftaki Vefa galibiyeti ile şampiyonluktaki şansını artırmasının $ sevinci, aradan bir hafta geçmesine rağmen $i hâlâ sürüyor. i 
Teknik Direktör Fet- $ hi Demircan, "'Bu takım f ve bu seyirci bizde olduktan sonra şampiyonluk mutlaka bize gelecektir" dedi. 
Demircan, sözlerine devamla şunları söyledi: "Geçen haftalara oran- la takımda bir açılma 


p'e 


maçın 90 dakika olduğunu unutmadan müca- jf dele ediyorlar. Vefa gibi güçlü bir takımdan deplasmanda hem deli dört as elemandan yok- § sun bir kadroyla iki puan almak büyük başarıdır." 

Teknik Direktör Demircan, seyircinin deste- § ğine de değinerek, ji "Şampiyon olursak bunda en büyük pay hi zi her maç 90 dakika boyunca bıkmadan destekleyen seyirci- 


( mizin olacaktır" dedi. 


DAHA YAPILIYOR 


Gaziantepspor'un geniş kapsamlı spor 


Kaya Turgay, önümüzdeki yıl içerisinde 2 


m kapattı. 


GAZİANTEP 
Başkanı Esat 


sokulacağinı 


TURGAY ŞEREN, 
RİZE KARŞISINDA 
İŞİMİZ ZOR” DEDİ 


İSTANBUL (THA) 

Pazar günü Rize'de Rizespor ile zorlu bir lig mücadelesi yapacak olan Galatasaray'ın çalışmaları sürüyor. Milli maç nedeniyle doğan iki haftalık boşluğu çalışarak değerlendirdiklerini söyleyen Turgay Şeren, şöyle devam etti: 

"Rizespor çok güçlü ve golcü bir ekip. Bu takım karşısında işimiz gerçekten çok zor. Buna bir de deplasman avantajını eklersek pazar günü peşinde koşacağımız puanın aslanın ağzında olduğu görülür" dedi. 

Dün Ali Sami Yen Stadında son antrenmanlarını yaparak hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, havaların bozuk olması nedeniyle bugün uçakla Trabzon'a hareket ederek oradan karayolu ile Rize'ye gidecek, 


İstanbul-Ankara müsabakası pazar 


günü yapılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Bölgesi Halter Ajanlığının faaliyet programında yer alan İstanbul -Ankara Halter takımları arasında yapılacak olan ikili Halter müsabakaları pazar günü yapılacak. Saat 9.00' 
da Altınay Spor Salonun- da başlayacak müsabakalar sırasında Otomarsan Kulübünden Ömer Ünal ile ömer Taş'ın yıldızlar- da yeni Türkiye rekorları 


kırmaları bekleniyor. İstanbul Halter Ajanlığı tarafından müsabakalarda derece alacak olan bölge- 


ye bir gümüş kupa ile sikletlerinde birinci olacak haitercilere de çeşitli hediveler verilecek 


de düzenlenen dörtlü basketbol turnuvasını, final maçın- 


da Real Madrid'i 106-102 yenen Sovyetler Birliği kazandı. Üçüncülük maçında ise o Amerika'nın o Tuistin California Takımı İspanyol 
Juventus Badalonu'yı 89 
86 yendi 


Sözü uçanların nasıl uçtuklarını gördüğünü söyleyen Sayın Bakanımız, "Sözümüz uçarsa, biz de uçarız"' diyor. 

Doğru, o söyledi biz yazdık. Demek ki sadece sözde kalmadı. O halde artık kimse de çıkıp da "Onu vadetmemişti, şunu söylemişti" diyemez. 

İyimserdi Talat Asal 19 Mayıs Stadından çıkarılmak istenen sporcularla ilgili konunun dışında, hep politikadan uzak konuşmaya dikkat gösteriyordu. Stadların yarım kalan inşaatlarının o bitirileceğini, spor parklarının kurulacağını, sporla tıp arasında iyi bir ilişki kuracağını söyledi durdu. Ancak bunları gerçekleştirmenin güçlüklerini de biliyor, 

Tabii ki para lazım. Bu parayı da Bütçe Karma Komisyonu toplantısında sağlamaya çalışacak. Bu nedenle o düşündüğü parayı sağlamak için de çok kişiye şapka çıkartıyor. Sayfamızın boyu küçük, işi büyük, sevimli Cücesinin de dokundurduğu gibi bazı kumanda düğümlerine basacak ama, O para yok mu o para. Ah işte paranın gözü kör olun. Herkesi bağladığı gibi Bakanın da elini kolunu bağlıyor. 
Sezinledik ki Bakanın bütün düşüncesi Bütçe Karma Komisyonu toplantısı. Biliyor tabii, şimdiye kadar dışarıda yapılan hesaplar toplantıdakileri hiç tutmamış ki. Ee, bütçe bütçe diye federasyon başkanlarını ağlatmak var mı. Büyüğün de büyüğü var derler ya, şimdi de kara kara düşünmek sırası Bakana geldi. 
Zaten Sayın Asal da bu düşüncesini ilk kez gerçekleşecek olan Yüksek Spor Şurasını 15 Marttan sonra toplantıya çağıracağını söylemekle belli ediyor. 

—Hele şu parayı bir çıkartalım da o şurayı nasıl olsa toplarız. 

Yüksek Spor Şurasının toplanması gerçekten yerinde bir hareket olacak. Sporumuz yıllardır gelişmelerin ortaya konulup inceleneceği, tartışılacağı bir toplantının böyle bir Yüksek Şuranın eksikliğini duymuştur. Eğer "uçup gitmezse" bunu gerçekleştirmek de Talat Asal'a nasip olacak herhalde. Bekleyip göreceğiz ama, "Bürokrasinin peyki olmayacağız" şeklindeki sözlerini kusurumuza bakmasın pek ciddiye alamadık. 

Bakanım, aslına bakarsanız kimse bürokrasinin peyki olmak istemez ama, sizin üzerinizdeki yönetim ve anlayış böyle sürüp gittikçe, o bürokrasi size daha çok şapka çıkarttıracak herhalde. Zaten bir düşünün siz de, o koltuğa, onui sonucu olarak gelmediniz mi? 


(Baştaralı 4'de) 
lar. Öğrenciler ise bir süre sonra geri dönerek canileri izlemeye çalışıyorlar. 
Öğrenciler Misefil mezrasına gelerek durumu köylülere anlatıyorlar. Bu arada Misefil mezrasının ilerisi-de altı silahlı kişinin yürüyerek şose yola ilerlediklerini görüyorlar. o Öğrencilerin tahmini bunların da Hasan'ı.: kaçıran iki kişiye ilerde katıldıkları şeklindedir. 
Ayrıca bu, daha sonra incelenen ayak izlerinden de anlaşılıyor. 

Öğrencilerden biri koşarak Nazımiye'ye varıyor. Nazımiye'ye vardığında oradakilere, olayı anlatıyor ve "Henüz silah sesi duymadım, hala sağdır" diyor. Nazımiye jandarma karakoluna başvuruluyor. Jandarma üsteğmeni Tunceli'ye telefon ediyor, Tunceli" den yardım istiyor. Tunceli yardım geleceğini ayrıca jandarma üsteğmeni- ne takibe çıkmasını söylüyor. Üsteğmendizboyu kar olduğunu söyleyerek itiraz ediyor. Daha sonra takibe çıkması için ısrar eden Hasan'ın arkadaşlarına "Bunun bana kurulmuş bir tuzak olmadığını nerden bileyim" gibi sözler ediyor. İşi yokuşa sürüyor. "Ben ne yapayım. Bakın benim çavuşumu da vurdular. Ama bir şey yapamıyorum" diyor Nitekim jandarma ancak 


(Baştarafı 2'de) 
de ve gerekse mahpushanede , özellikle döneklerin baskı ve karalamalarına hedef olan birkaç kişiden birisiydi. 
Ama, Hasan hiç birisine metelik vermedi bunların. Kendisini karalamaya çalışan birkaç kişiye mahkeme önünde verdiği şu yanıtı hiç bir zaman unutamam: 

“Bizim alnımız açık, çünkü devrim yolundayız. Sizler, işçi sınıfına ihanetin kara lekesini hayatınız boyunca alınlarınızda taşıyacaksı-MAA 

kkk 

Cezaevinden çıktıktan sonra da arkadaşlığımız sürdü Hasan'la. Alibeyköy'de, tek gözlü bir gecekonduda oturuyordu. Yaşlı ve hasta babası ile küçük kardeşi yanındaydı. Bir yandan onların geçimini sağlıyor, öte yandan da fabrika fabrika dolaşarak işçi arkadaşlarını devrim mücadelesine kazanıyordu. 

Haliç Halk Birliğinin kuruluşuna önderlik etti, Başkanlığını yaptı. 
Sonra bir bildiri yüzünden hüküm giy- 


İstanbul Mem Der Gümrük Muhafaza Teşkilatındaki sürgünlere karşı çıktı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
M em-Der İstanbul 

Sekreteri Gencer 
Aruta dün yaptığı açıklamada, Memurlar Derneği ve Gümrük Muha- 


Tunceli... 


Hasan Erkılıç... 


günümüzde. bakanlık hizmetinin aksamasına yolaçacağını vurguladı. 


sabah saat 04.00'te takibe çıkabiliyor. 

Sabah 07.00 civarında Ramazan köyü muhtarı, Hasan'ın ölüsünü görüyor ve Nazımiye Jandarma Karakoluna haber veriyor. Hasan'ın ölü olarak bulunduğu yerle, kaçırıldığı yer arasında en az 6 saatlik bir yürüyüş mesafesi var. Bu da katillerin cinayeti Hasan'ı kaçırdıktan epey sonra işlediklerini gösteriyor, Katiller. Hasan'ın burnunun hemen altından ağzına doğru ateş ediyorlar. Mermi enseden çıkıyor. 

Apocuları taşıyan şoför tarif üzerine yakalanıyor. Şoför şu anda sıkıyönetim tarafından gözaltında tutuluyor. Kendisi Apoculara yakın biri olarak tanınıyor. Şoför çelişkili ifadeler veriyor. Uzatmalı çavuşa verdiği ifade "Hiç kimseyi tanımıyorum" diyor. Üsteğmene verdiği ifadede "Bir memurla hanımını" götürdüğünü belirtiyor. Üçüncü ifadesinde ise "Küçük bir çocuk geldi. İki kişi Geliş köyü tarafına gitmek istiyorlar, dedi. Ben taksiyle yanaştım. Çocuk, Memili tamam gelin diye seslandi ve iki kişi taksiye bindi. 
Onları götürdüm" diyor. 

Hasan Erkılıç'ın cenazesi başında mücadele arkadaşlarının bildikleri buraya kadar. Bu filmin sonu gelecek elbet 


di. Dört yılı aşkın bir süre Niğde Cezaevinde kaldı. Oradan bana yazdığı mektuplarda geleceğe umutla bakıyor, mektuplarının her satırında kit- 


lelere olan güvenini dile getiriyordu. 
kkk 


En son, Tunceli'ye gitmeden bir ay kadar önce görüştük Hasan'la. 
İçi içine sığmıyordu, Artık TİKP saflarındaydı. Doğulu emekçiler arasında büyük bir propaganda çalışmasına girişilmesi gerektiğini söylüyordu, "Doğudaki maceracı grupların provokasyonlarını etkisiz hale getirmeliyiz"' diyordu. 

Kucaklaştık. "Kendine dikkat et Hasan" dedim. Sımsıcak güldüydü, Ve son sözleri şöyle sanırım: "Kavga büyüyor, ölsek ne gam!..." 

kkk 

Hasan'ın ölüm haberinin üçüncü gününde yazıyorum bu satırları, Fotoğrafı masamın üzerinde. Ve kafamda yıllar öncesine ait iki mısra: 

Kavgada vuruldun dağ gibi düştün 

Duyuldu zelzelen dört bir tarafta.. 


ee * 
Türkiye ve... 

(Baştarafı 1. Sayfada) 
yetle diliyoruz. Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşmaları için çok neden var. Kıbrıs politikamızın esaslarında bir değişiklik olmadı, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs'taki iki toplumun yanyana ve 


faza Memurları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökhan Yılmaz'ın, Iğdır'a 

Gümrük Muhafaza Me- 


murları Derneği Genel Sekreteri ve Mem-Der üyesi Cebağı Erkiliç'ın 


Hopa'ya sürüldüğünü, ayrıca sürgüne gönderilen- ler arasında bir bölge amiri ile iki kısım amiri- nin de bulunduğunu bildirdi. 

Sürgünlerin memurlar içinde kargaşalığa yol açtığını, çalışanları istifaya zorladığın: ve yerlerine Türkeş'in okömandoları- nın alınacağını belirtip bunun. anarşiyi körükleyen silah kaçakçılığının önemli boyutlara ulaştığı 


19.00 HABERLER 
19.05 ŞEKER KIZ 


5 MHP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) zetemizin (o yayınlarında MHP ve ülkücüleri hedef gösterdiği ileri sürülüyor. 

Beş MHP milletvekili- nin telgrafında Kahramanmaraş katliamının yıldönümü nedeniyle yaptığımız yayına da değiniliyor ve yayın "kışkırtıcı" olarak niteleniyor. 

Bilindiği gibi gazetemizde terör odaklarından MHP'nin rolünü belgeleyen yayınlarda ve özellikle eski komando 
Ömer Tanlak'ın ifadesinde çeşitli cinayet ve saldırı olaylarının sorumluları ve MHP ile bağları acıklanmıstı.' 


Dizi programın bugün 11. bölümü yayınlanacak, 


19.30 TÜRK HALK MüZiği 


20.00 TAKSI 


Dizi filmin bugünkü bölümünde “Para Ağacı" adlı bölüm. yayınlanacak. o 


20.25 BIZIM ÇOCUKLARIMIZ 


2030 HABERLER 
21.15 MINIK KONSER 


21.20 BURSA OSMANLI TiYATROSUNUN 10.YILDONÜMU VE AHMET VEFİK PAŞA 


Ahmet Vefik Paşa'nın kişiliği tiyatroyu kuru- şu, anektotlar ve Ahmet Vefik Paşa'nın Moliere' den adapte ettiği "Meraki" adlı oyundan bir 


bölüm yayınlanacak. 


21.45 TELEVİZYONDA SiNEMA 


Yönetmenliğini Vittorio De Sica'nın yaptığı "Milano Mucizesi" adlı film yayınlanacak. Film binbir güçlükle elde ettikleri «vlerinder çıkarılmak istenen yoksulların, büyük bir dayanışma, beraberlik ve inançla arazi sahibine karşı verdikleri mücadeleyi konu alıyor. 


23.30 HABERLER 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adina sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O..GÜRHAN ERTÜR Ankara Temsilcisi: 


güven içinde yaşayabilecekleri bir düzenin kurulmasını arzu ediyoruz." 

Erkmen, Türkiye-AET ilişkilerine de değinerek şunları söyledi: "AET ile ortaklık | ilişkilerimizde karşılaştığımız bazı sorunları AET ile ortaklığın ruhu ve ana hedefi çerçevesinde ve ekonomimize, kalkınma çabalarımıza en çok katkıda bulunacak şekilde çözümlemek azim ve arzusundayız. Zaman içinde değişen şartlara göre, menfaatlerimizin müzakere yoluyla kollanması ve AET ile ilişkilerimizin canlı tutulması için çalışmalara devam edeceğiz." 

Erkmen,N ATO ile ilişkilerimiz konusunda da şöyle dedi: "Çok yönlü dış politikanın sağlıklı şekilde yürütülmesi, Türkiye'nin hayati menfaatleri alanında özellikle savunması ve ekonomik gelişmesiyle ilgili konular- da Batı ile olan geleneksel bağlarının sürdürülmesiyle mümkün olacaktir. Hükümetimiz, Türkiye'nin ittifak içinde ortak savunmaya yönelik vecibelerinin önemini müdriktir. Ülkemizin 
NATO üyeliğini bir karşılıklı menfaat ve mesuliyetler bütünü olarak görmekteyiz." 

"Şunu da önemle belirtmek isterim ki, 'Pershing' ve 'Cruise' füzelerının topraklarımıza yerleştirilmesi kesinlikle sözkonusu değildir." 
Erkmen ayrıca, Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, 
Balkan ülkeleriyle, 
ASEAN ve Afrika ile olan ilişkilerin geliştirildiğini anlattı. 

Erkmen daha sonra 
İran sorununa değinerek İran'la ekonomik ve diplomatik ilişkilerimizin sürdüğünü ve ABD ile 
İran arasındaki ihtilafta Türkiye'nin taraf olmadığını söyledi. Erkmen, Türkiye'nin İranla temas ederek meselenin barışçı yoldan ;özümlenmesine çalışacağını sözlerine ekledi. 

Erkmen'in konuşmasını bitirmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığının bütçesi oylanarak kabul edildi. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3. 
Cağaloğlu - İst- „bul 

Tel:26 52 44 - 22 49 54 

Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri" 


Baskı: İst, GONTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


“Gece uçakları... 


(Baştarafı | Saytada) kilerek' kapatıldığını söyledi. 

UÇAKLAR GECE 
SAAT 11'DEN SONRA 

'KÖR İNİŞ' YAPIYOR 

Trabzon adlı F-28 uçağının Ankara yakınlarında düşmesinin yankıları sürerken, THY yetkilisinin bu konudaki açıklaması aynen şöyle: 
"Gece saat 11'den sonra alana en azından 5 uçak iner ve bir bu kadarda kalkar, Bu uçakların gittiği yerlerdeki hava durumlâarını kendisine Muhabere Servisi bildirir. 
Ancak Yeşilköy'deki Muhabere Servisinin gece bölümünü, Muhabere Müdürü, ayda 18 bin lire tasarruf yapacağız gerek çesiyle kapattı. Bu durum hem uçakların güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Hem de, THY' 
ye binlerce liralık zarar vermektedir. Geçenlerde 
Amsterdam'dan biletsiz 6 
yolcu binmiş uçağa, oradaki büromuz bunu anında bize bildirmiş. Ancak, Muhabere Servisinin gece bölümü çalışmadığı için, kimse alanda o yolcuları karşılayıp para tahsil edemedi... Yabancı uçak sirketleri bunun üzerine SİTA aracılığıyla gece saat 1l'den sonraki seferleri için Türkiye'deki özel şirket olan 'Usaş'ı görevlendirdi. Yine, geçenlerde bizim yurt dışı büromuzu bombaladılar. Hasar tespiti ancak, ertesi gün alabildik. Muhabere Bölümünün diğer önemli bir bölümü de alanda kalkan uçaklarla anında irtibat kurmak, Diyelim ki bir uçak kaçırıldı. Ya da kötü hava koşulları nedeniyle gideceği yerdeki alana ineme- di. O zaman pilot bizden bir yedek alanın hava durumunu ister. Eğer bu durum gece olursa, o uçağın kaderi de meçhul olur." 

METEROLOJİ 
MÜHENDİSLERİNİN 

AÇIKLAMASI 

Öte yandan, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Seyfettin Aydın, son uçak kazasıy- la ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, kaza nedenini gerekli meteorolojik çalışmaların ye: tersiz yarak, son kazanın ne ilk ne de son olduğunu söyledi. 

Hava limanlarının yer seçimlerinde meteorolojik şartların gereğince incelenmediğini öne süren 
Oda Başkanı Seyfettin Aydın'ın açıklaması şöyle: "İsabetsiz hava tahminiyle mikro-meterolojik çalışmaların bilimsel yeterli düzeye çıkarılmadan uçuş güvenliğinin sağlanması olanaksızdır. 
Halen Yeşilköy Hava Limanınındaki uydulardan resim almak için kullamlan aygıt da çok ekilerden kalma, kullanılmayacak düzeydedir." 

THY MAHKEMEYE 

VERİLİYOR 

Samsun-Ankara seferi yaparken, yoğun sis yüzünden dağa çarparak düşen THY F-28 
Trabzon adlı uçağında yanarak ölenlerin aileleri, THY'yi mahkemeye verecekleri açıklandı. 

Edinilen bilgilere göre, kazada ölenlerin yakınları, "Bir resmi Kuruluş yüzünden ölmek ihmallerin en büyüğüdür" diyerek THY 'yi arızalı olduğu bilinen uçağı sefere koymakla suçluyorlar. 

Kazada ölenlerin yakınları, "Bizler herhangi bir tazminat için değil, kazada suçlu görüleceklerin cezalandırılması için yasal yollara başvuracagız" dediler. 


olmasına “bağla” 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ğını, fakat KDP'li (Kürdistan Demokrat Partisi) olduğunu öne “ürdü. Saldırgan ayrıca muhabirlerimizi hiç tanımadığını da söyledi. 

Oysa Selahattin Efe adlı Apocu saldırgan bir hafta önce de muhabirlerimizden Bayram Yurtçiçek'i Diyarbakır Dörtyol civarında takip etmiş ve tanımaya çalışmıştı. 

Önceki gün muhabirlerimize saldıran Apoculardan Selahattin Efe'nin ayrıca bir süre önce Anadolu Lisesinde stajyer bir öğretmenin öldürülmesi olayının faili olduğu da söyleniyor. Stajyer öğretmen o Apoculardan ayrıldığı için, "'davadan döndü diye" bir süre önce öldürülmüştü. 

TÜR-DA ŞUBESİ DE 

APOCULARIN 

GÖZ HAPSİNDE 

Diyarbakır Tür-Da 
Şubesi de Apocular tarafından gözetleniyor. 26 
Aralık günü Apocu oldukları bilinen 5 kişi Diyarbakır'da Güçlü Pasa jinda bulunan Tür-Da şubesini gözetleyerek çalışanları teşhis etmeye çalıştılar. Tür-Da çalışanlarından aldığımız bilgiye göre gözetlemeye gelen Apocuların eşkalleri şöyle: Biri, şalvarlı, saçı sakalı birbirine karışmış ve 19-20 yaşlarında, diğeri ince uzun boylu, kısa saçlı, potin giyen ve pantolonunu potinin içine sokan 20 yaşlarında biri, üçüncüsü ise, kısa boylu sarışın, Tür-Da çalışanları durumu Emniyet yetkililerine bildirdiklerini, can güvenliklerinin sağlanması için tedbir alınmasını istediklerini söylediler. 

SAPTIRMAYA 

ÇALIŞIYORLAR 

Doğu'da işledikleri onlarca cinayetten sonra yakalanan Apocular yeni taktiklere başvurarak, soruşturmanın derinleştirilmesini önlemeye çalışıyorlar, 

Geçtiğimiz eylül ayında Apocular tarafından vurularak öldürülen Türkiye İşçi Köylü Partisi Tunceli İl Yöneticisi Adil Turan'ın katili Ferhat Güllü, çevredeki halkın da yardımıyla olay yerinde elindeki silahla 'birlikte güvenlik kuvvetlerince yakalanmıştı, 
Ferhat Güllü yapılan soruşturmada ise Halkın Kurtuluşu grubundan olduğunu, cinayeti Halkın Kurtuluşu'ndan Sarı Erdoğan'la birlikte işlediğini söylemişti. 


Elazığ muhabirimiz 
Hüseyin Duman ve bir polis memurunu yaralayan ve güvenlik kuvvetlerince silahlı bir çatışmayla ele. geçirilen Mahmut Aktaş ise Şivancı olduğunu iddia etmişti. 


Bir süre öncede Tunceli'nin Nazimiye ilçesin- de bildiri dağıtırken jandarma ile giriştiği bir çatışma sonucu yakalanan 
Kemal isimli bir Apocu ise, Apoculardan ayrıldığını ve TİKP'nin görüşlerini savunduğunu söylemiş. Edindiğimiz bilgilere göre Mahmut Aktaş ve Ferhat Güllü'nün soruşturmalarının (o bitmesine rağmen Askeri Savcılığa gönderilen soruşturma ifadesinde Aktaş'ın Şivancı, Güllü'nün ise Halkın Kurtuluşçusu olduğu şeklinde bir tutanak hazırlandığı öğrenildi 


Apovular işledikleri cinayetlerin ortaya çık: masından sonra, soruşturmanın derinleştirilmesini engellemek, daha başka cinayetlerden ve gizli örgüt kurmaktan yargılanmamak için böy- 


Şener Battal... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


şeklindeki sorusuna karşılık, şöyle dedi: "Biz diyaloğa açığız. Biz her zaman gelip fikrimizi alın, görüşlerimizi alın, bizimle diyalog kurun, diyoruz. Fakat AP böyle bir tutum içine girmiyor. Burada görev AP' 


ye düşüyor”. 

Battal, ayrıca kendilerinin CHP hükümetini desteklemediği halde, zamanın İçişleri Bakanının her zaman diğer partiler ile görüştüğünü, fikir alışverişinde bulunduğunu belirterek, 
"Bu geleneği sürdürmeliyiz" dedi. 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli büyüğümüz, 


Ahmet Azçamlı” yı 


kaybettik. Bütün dost, akraba ve yakınlarına 


Aydınlık Çalışanları 


başsağlığı dileriz. 


BÜROLAR, 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 10 90 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.1 13. Sok. Sefer İşhanı Kat: 3 No:16. Tel: 103 42/0) TRABZON: Cumhuriyet Mah Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 [D SİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat: 3, No: 30, Dörtyol Tel: 3857 


'ALMANYA 

Burgstr, 78! 

6 Frankfurt 
M60 


Tek 
0611 437 595 


Muhabirlerimize... 


YURTDIŞI BÜROLARI 


le manevralara başvuruyorlar. 


TİKP TARSUS İLÇE 
YÖNETİCİSİ 
YARALANDI 

Türkiye İşçi Köylü 


Partisi Tarsus İlçe Yöne- - 


tim Kurulu üyesi Mahmut Güçlü dün öğle üzeri çarşının ortasında kimliği belirsiz iki kişi tarafın- 


“dan bıçakla çeşitli yer- 


lerinden yaralandı. Mahmut Güçlü'ye önce silah çeken saldırganlar silahları ateş almayınca bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladılar. Güçlü, Adana Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. 


Türkeş'in... 


(Bastarafı 1. Sayfada) 
Kalem Müdürü Şevket Yahnici'nin kardeşi olduğu, gecen yıl Gazetecilik Yüksek Okulunda bulunan askeri el bombası ve patlayıcı maddelerden dolayı Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde uzun süre yargılandığı ve bu suçtan beraat ettiği öğrenildi. 

Bağ-Kur'da memur olarak çalışan Ercüment Yahnici'nin Cebeci Geçim Sokak 31 nolu evin önünde özel arabasını 1- sıtmak için çalıştırdığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, kaçmayı başaran saldırganların kimlikleri- nin belirlenemediği bildirildi. 

4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 

Bu arada yurdun diğer illerinde de toplam dört kişi çeşitli saldırılar sonucu öldürüldü, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde görevli Mehmet Koçak üç kişinin bıçaklı saldırısı sonucu öldü, Malatya' 
da ise Dev-Sol üyesi olduğu bildirilen iki kişiden biri imal ettikleri bombanın patlaması sonucu öldü. Bursa'nın Hisarl. 
Mahallesinde Veysel Büyükkarlı adlı bir işçi silah- 
'lı bir grubun açtığı tabanca ateşiyle öldü. Menemen ilçesine bağlı Aliağa bucağında Karayolları dinamit deposunu basan silahlı beş kişiden biri depo bekçileriy: 
le girdiği silahlı çatışma sonucu. öldü. Olayda üç 


gece bekçisi de çeşitli. 


yerlerinder yaralandı. 


İSTANBUL'DA 

İstanbul O Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız Sağlığı Kürsüsü Öğretim Üyesi Yardımcıla: rından Dr, Mehmet Ercan akşam evinde kimliği be lirlenemeyen bir grubur silahlı saldırısına uğraya rak ağır yaralandı. 

Olay üzerine İV. Di Hekimliği Fakültesi Yö netim Kurulu Fakülteyi 
2 Ocak 1980 Çarşamba 
sabahına kadar kapatma kararı aldı. 


TEP davası... 


(Baştarafı 1. Sayfada) mesine açılan davada 89. 
maddenin Anayasaya aykırı olduğunu belirtilmiş ve SBF Anayasa Hukuk 
Kürsüsü adına Prof. Bahri Savcı tarafından hazırlanan bir bilimsel mütalaa Mahkemeye sunulmuştu. 
Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettin Kıyak 20 Aralık tarihindeki duruşmada mütalaanın incelenmesi için mehil istemişti. 

Dün yapılan duruşmada görüşünü belirten Cumhuriyet (o Başsavcısı Fahrettin Kıyak 89. maddenin Anayasaya aykırılık iddiasının "eiddi" ol: madığını söyledi. Kıyak. 
Lozan Anlaşmasının yal: nızca "'gayrımüslim ekalliyetlerden o sözettiğini" bunun dışında azınlıklar: dan veya onların kültürlerinden sözetmenin nayasaya aykırı olacağını ileri sürdü. 


KONGRE 


İstanbul Devlet Konservatuvarı ve Öğrencilerini Koruma Derneği 
Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Ocak 1980 
Pazar günü saat 14.00'de Konservatuvar vinasında" yapılacaktır. Ekseriyet 


telin edilmez ise 27.1. 
1980 Pazar günü aynı yerde olacak, 


GÜNDEM: 


1) Açılış ve saygı duruşu, 
2) Kongre Divan Heyeti seçimi, 
3) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, 
4) Denetçiler raporunun okunması. 
5) Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması, 
6) Yeni Yönetim ve venetim Kurullarının seçimi 
7) Dilekler ve kapanış 
Tüm Üyelere duyuruhor, 


YÖNETİM KURULU 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jongulere, 
75017 Paris 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472 120 


İSVEÇ 


Afganistan'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Başbakanlıktan alındıktan sonra Çekoslovakya' 
da Büyükelçi olarak bulunuyordu. o Gözlemciler, Sovyet yoneticilerinin Amin'den çok "Bayrak" grubunu desteklediklerini belirtiyorlardı. 

Bu arada, ABD hükümet yetkilileri Afganistan'daki darbe girişimini doğrularken, o Kabil'den gelen haberlerde başkentte sokak çatışmaları olduğu bildiriliyor. 


SOVYETLER'İN 
YIĞINAĞI 

Sovyet yanlısı Karmel' 
in darbe haberi gelmeden önce, Sovyetler'in Afga- | nistan'a binlerce asker yolladığı dünya kamuoyunda kaygıyla izleniyordu, Afganistan'dan gelen haberlere göre, 
Sovyetler'in dev Antonov naklıye uçakları son 
48 saat içinde Kabil hava 
alanına 150'yi aşkın iniş yaparak büyük miktarda askeri malzeme ve çok sayıda yeni birlik gönder- di. Hafta başında kurulduğu öğrenilen Moskova, Taşkent-Kabil hava köprüsüyle Kremlin yönetimınin zırhlı araçlar ve birlikleri Afganistan'a indirdiği bildirildi. 

Kabil'deki askeri ve diplomatik çevreler, Sovyet birliklerinin hafta sonunda özellikle Badakşan bölgesindeki (o Müslüman gerilla üslerine karşı yoğun bir saldırıya girişeceklerini tahmin ediyorlar, Afganistan'ın kuzeydoğusunda ve Çin, Pakistan ve Sovyet sınırları- nın birleştiği bölgede bulunan Badakşah Eyaleti stratejik bir öneme sâhip. 
Ayrıca bu bölge son üç ay içinde iki kez el değiştirdi ve şimdi gerillaların denetiminde bulunuyor. 

ABD SOVYETLER'I 

"YARDI 

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter, dün Washington'da yaptığı bir açıklamada, Moskova'nın Afganistan'ı işgal etmek niyetinde olduğunu söyledi. Sovyet hava köprüsü konusunda somut bilgiler veren Carter. Sovyet askeri birliklerinin Afganis-” tan sınırına da yığınak yaptığını açıkladı. Sovyet “girişimini "Egemen bir ülkenin iç işlerine kabulü mümkün olmayan bir askeri müdahale"' olarak niteleyen ABD'li yetkili, bütün dünya kamuoyunu Rusya'nın Taaliyetlerini kınamaya çağırdı. 

Öte yandan New 
York'taki Birleşmiş Milletler Merkezinden sızan haberlere göre, ABD konuyu Güvenlik Konseyi- ne getirmeye hazırlanı- 


yor. 
ÇİN VE BATI 
AVRUPA 

Çin Halk Cumhuriyetinin resmi haber ajansı Sovyetler Birliği'nin gabil rejimine karşı ayaklanan Müslüman gerillaları bastırmak için uzun süredir Afganistan'ın iç işlerine açık bir şekilde müdahale ettiğini belirtti. 

Öte yandan Batı Avrupa radyo-televizyon ve gazeteleri de Sovyet müdahalesine geniş ver veriyor. 

rransa radyosu, Kabil'deki Hintli diplomatik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde şu görüşleri savundu: "Rusya ile Afganistan'ın 2300 kilometrelik ortak bir sınırı vardır. Bu yüzden Kabil'deki iktidarın Müslüman isyancıların eline geçmesi, Sovyetler Birliğinde, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da yaşayan Müslümanları Moskova yönetimine karşı mücadeleye sevkeder. Bu yüzden bugün Afganistan Kremlin için çok önemlidir. Hatta bu konum 1970'lerde ABD'nin Vietnam'a verdiği önemden daha büyüktür." 


(Baştarafı 4'de) 
tanatlarını biraz dana sürdürecek- « 


lerdi. 


Ama Demir Döküm işçisi yıl- 


madı. Kendi arasında 


örgütlendi ve dişediş bir mücadeleye girdi. Gözdağının sökmediğini harekete geçti. 
8 saat alınteri döktükten sonra 
tezgahını kapayıp evine dönen işalçakça pusu kurdular ve Adem Toygan'ı şehit ettiler. 
Yalnızca zorbalığa boyun eğen- ler zorbalıktan medet umar. Rus uşağı sahte TKP 'li katiller cinayeti iyi planlamış ama işçi sınıfının zorbalığa boyun eğmeyeceğini u- 


gören eşkiya, 


çilere 


nutmuşlardı... 


Adem Toygan'ın ölümü, Demir Dökümü dev gibi ayağa kaldırdı. 
1800 işçi tek yürek, tek yumruk 
gibi birleşti ve Rus uşaklarına ve işçi hainlerine karşı sesini yükselt-Fabrikada düzenlenen vakur anma töreni,Demir Döküm işçisinin direncini ve boyun eğmez ruhunu simgeliyordu. Revizyonistler bu cinayetle birlikte 
Demir Döküm'de kendi ölüm fermanlarını da imzaladılar. İşçiler onları bu olaydan sonra kötü kokan bir cüruf gibi fabrikadan süpü- 


ti. 


işledikleri 


*rüp attı. 


Adem Toygan, revizyoniz- me karşı mücadele içinde Türkiye işçi sınıfının verdiği ilk şehit olarak tarihe geçti. Adı, Hüseyin 


(Baştarafı 1. Sayfada) Hergün gazetesi MHP İstanbul İl binasının arandığını, ancak hiç bir suç unsuruna rastlanmadığını yazmış, MHP'liler ise ara- 


ma sırasında güvenlik kuvvetlerine odanın 
ÜGD'ye ait olduğunu 


kendileriyi* bir ilişkisi olmadığını söylemişlerdi. 
Ancak daha sonra bir açıklama yapan ÜGD Genel Başkanı Hasan Çağlayan ÜCD'nin sıkıyönetimin ilanından hemen sonra kapandığını, bu yüzden İstanbul'da derneklerine ait bir binanın bulunmadığını açıklamıştı. Bu durumda ÜGD kapandıktan sonra boşalan ve suç unsurları bulunan odanın MHP tarafından kullanıldığı açıklık kazınmıştı. 

SAĞMALCILAR 

FİRARI 

ÜGD İstanbul Başkanı 
Recep Öztürk'ün yakalanmasıyla geçen yılın ‚Kasım ayında Ferhat 
Tüysüz, Veli Can Oduncu, Oğuzhan Cengiz, Vedat Kasımlar gibi birçok 
cinayetten yargılanan 13 
komandonun Sağmalcılar Cezaevinden kaçırılması olayında yeni gelişmeler ortaya çıktı. 

Sağmalcılar'dan kaçırıldıktan sonra yeniden yakalanan komandolar- dan biri olan Mustafa Ba- ki Gülcan, Emniyette verdiği ifadesinde Vedat Kasımlar ile birlikte MHP İstanbul İl binasının üst ka- 


tındaki Ülkücü Gençlik Derneğine gittiklerini, burada ÜGD İstanbul 


Şube Başkanı Recep Öztürk'ün kendilerine bin lira verdiğini, paraları bitince birkaç kez daha Recep Öztürk'e gittiklerini ve bu kişiden toplam 5-6 bin lira aldıklarını söylemişti. 

16 Aralık günü MHP İl 
binasında arama yapan güvenlik kuvvetleri, MHP yetkililerinin ÜGD'ye ait olduğunu söyledikleri boş odada bomba, silah ve diğer suç unsuru belgelerle birlikte ÜGD Başkanı Kecep Öztürk'ü buldular. Sağmalcılar firarını düzenlemekten aranan 
Recep Öztürk diğer 9 kişiyle birlikte gözaltına alnd. .ÜGD Başkanı 


Emniyette verdiği ifade-- 


sinde 13 komandonun Sağmalcılar Cezaevinden kaçırılması olayına düzenleyicilerinden olduğunu itiraf etti. 

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri dün basına yaptıkları açıklamada MHP İstanbul İl Binasının üst katındaki boş odada "Ay- 


Adem Toygan... 


toparlandı, 


liğini 


tekrar 
Ke Yan 


tırmıştır. 


beraberliğini 


dem 7 
rülmesi Demir Döküm İ tür pusulara karşı uyanıuğını ar- 


Çapkan'ların, Şerif A ygüllerin yanına yazıldı... 


k*k 


Adem Toygan'ın ölüm yıldönümünün anıldığı şu günlerde revizyonist eşkiya yine pusudadır. GÖzünü Demir Döküm'e ranlıkta estirilmek istenen bölücülük rüzgarının güçlenmesini beklemektedir. Bölücülük rüzgurnin körükçülüğünü ise gecen yıi mücadelenin en çetin günlerinde Maden-İş'in safında yer alan bir avuç sahte solcu üstlenmiştir amacı Demir Döküm işçi 


dikmiş ka 


Onların 


yıkara” 
bekl 


Ne parlak sözler, ne keskin devrimci görünümlü lafazanlık, Demir Döküm işçisini başlattığı tarihi mücadeleden geri döndüremeyecektir. Önümüzdeki Yillar Maden-İş'in yönetimindeki TKP çetesi- nin işçi sınıfından yeni darbeler yiyeceği yıllar olacaktır. Adem Toyganı'ın anısı bu mücadele i- 


çinde bir sayrak gibi yükselecek- 


tir... 


ee 2e . 
Tüysüzlerin... 
dınlık Dosyası" adı altında, içinde tanınmış iş adamları emniyet görevlileri, profesörler, Orhan Apaydın, Devrimci Gençlik Birliği Federasyonu (DGBF) Başkanı Ali Tablacı'nın resimlerinin bulunduğu bir defterin elegeçirildiği bildirildi. Bu dosyada, üzerine el yazısı ile "ölmemiştir" şeklinde not düşülen, Bank- 
Sen Eğitim Sekreterinin yaralanma haberini veren gazete kupürünün de bu- 


Selam Adem Toygan'a! 
Selam zorbalığa boyun eğmeyen Demir Döküm İşçisine!... 


lunduğu açıklandı. r 

Arama sonrasında basında MHP'lilerin öldürmek amacıyla tanınmış kişilerin fotoğraf, adres ve işe gidiş geliş saatlerini not ettikleri yolunda haberler çıkmış, bu cinayet hazırlıkları kamuoyunun geniş ölçüde tepkisini çekmiş ve İstanbul Barosu Başkânı Orhan Apaydın MHP'nin kapatıl ması için Cumhuriyet Başsavcısına suç duyurusunda bulunmuştu. 


P.V.C. BORU VE HUSUSİ PARÇALARI ALINACAKTIR 


Konya Belediyesi E.S,0. İşistmeleri, Müessesesince cem'an, 52.000 mt. içme suyu maksatlı P.V.C. sert plastik boru ile muhtelif hususi parçaları 12.106,350.- lira tahmini bedelle ve 15.1. 
1980 tarihinde saat 15.15'de Belediye Encümenince kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edile- 


cektir. 


Geçici teminat 363.200 


lira olup, şartna- 


meler E.S.O. İşletmeleri Mütessesesinden temin 


edilebilir, 


Basın: 26260—1396 


Sebze ve Meyve Satın Alınacaktır 


1— Müessesemizin 1980 yılı sebze ve meyve ihtiyacı kapalı fiat teklifi alınmak suretiyle ek- 


siltmeye konulmuştur. 


2— Muvakkat teminat 25.000. 


TL.dır, 


3— Şartname, mukavele projesi ve diğer malumat Müössesemiz Ticaret Servisinden alınabi- 


lir, 


4— Teklif verme ve teminat yatırma süresi 
10 Ocak 1980 Perşembe günü saat 14.00'e 


kadardır, 


5— Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

SÜMERBANK BAKIRKÖY 

PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ 


Askeri ihtiyaç için 80000 Ad, MATRA KAPAĞI 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesine İstinaden kapalı zarf ile 15 OCAK 1980 
Salı günü saat 10.30 da satın alınacaktır. Tahmini tutarı 960.000,00 TL, olup geçici temi- 


natı 28,800,00 TL.dır. 


Teklif mektuplarının ihale saatinden bir söat önce komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
isteyenler Ticaret Odası Kayıt belgesi getirmesi şarttır, Bu belge tarihi ilan tarihinden sonra ola- 


caktır. 


görülebilir. 


İSTANBUL LEVAZIM AMİRLİĞİ 
3 NO—LU SATIN 'ALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN 


Şartnameler İstanbul, Ankara ve İzmir Lv, Amirliğinde numunesi ise Komisyonumuzda 


Basın: 26203—1395 


aleye iştirak etmek 


Sayı: 1451 
Basın: 26332—1401 


ANKARA DEFTERDARLIĞI ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Hesap No: 


Mükellefin adı soyadı 


Tarh Yılı 


Verginin Nevi 


GA/3237 
3166 
4044 
5764 
1606 


Tahsin Kunt 


Mustafa Koç 


ömer Durmuşoğlu 
Metin Ayalp varisleri 


Mustafa Koçyiğit 


1974 
1974 
1974 
1974 
1974 


Gelir Yıl MDV, 


Yukarıda ad ve soyadları ile vergi ve ceza havileri yazılı Çankaya Vergi Dairesine ait gelir mükellefleri adına tanzim olunan vergi ve ceza ihbarnameleri 213 sayılı kanunun 99'ncu maddesi gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadıklarından tebligat yapılamamıştır. 

1— 213 sayılı kanunun 105'nci maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 30 
gün içerisinde Çankaya Vergi dairesi müdürlüğüne bizzat veya bilvekale veya taahhütlü mektup ve telgrafla adreslerini bildirmeleri, 

2— Kendilerine müddetle kaim olmak üzere tebligat yapılacağından rivayet edilmediği takdirde adı geçen kanunun 106, maddesi gereğince ilanın neşir tarihinden itibaren 1 aylık sürenin sonunda mezkur şahıslara tebligat yapılmış sayılacağı ilan olunur. 


Tel: 
314761 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
i: 


Tel: 
342172 


ABONE ÜCRETLERİ 


3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Yurtiçi Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen uçak postası iicreti eklei 


İLAN TARİFESİ 


e göre 
D 


2.4.6. savtalar (Sütun snt) 250 TLO 3.5.7. 

sayfalar (Sütun/snt) 300 TL 778. sayfa (Sün 

/snt.) 400 TL OS. sayfa renkli (Sütün/snt.) 

500 TLO Yayın ilanı (Sötun/sat.j 100 TL C) 

m, Evlenme, Ölüm (5 sötün/snt.) 5001. 
İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Basın: 26360 - 1397 


£ «0E9-OPEZZ 


TOKAT 
KAMPI 


© Zenginlerin yanında fakirlere, fakirlerin yanında zenginlere küfrediyorduk © Alevilerin yanında Sünnileri, Sünnilerin yanında Alevileri kötülüyorduk 


ATEN tek bir siyaset vardı. Bu hepimize de 


öğretilmisti.. Yalan ve demagoji... Zenginlerin yanına gittiğimizde komünistler gele malınızı mülkünüzü yağma edecek. Tüm servetiniz elinizden 


gidecek. 

Bu yüzden bizi mutlaka desteklemeniz gerekiyor diyorduk. Öte yandan işçi ve yoksul ınsanlara gidince de, bu zenginlerin çok meret ve kötü kimseler olduk larını söylüyorduk. Eğer bize destek olurlarsa bu zenginlerin iktidarını yıkarak yerine işçilerin, köylülerin ve yoksul halk kesiminin oluşturduğu Milliyetçi Türkiye'yi kuracağımızı ifade ediyorduk. Tokat'ta Alevi ve Sünni mezhepten insanlar yıllardır iç içe kardeş gibi yaşıyordu. Sünni kesimden insanların yanına gittiğimizde Alevileri horluyor, onların ne kadar kötü ve ezilmesi gereken insanlar olduğunu söylerken, öte yandan Alevi insanlara gidiyor, Alevilerin gerçek Türkler olduklarını, MHP'yi desteklemelerini, mezhep 


ayırımına kerj: olduğumuzu söylüyor, birlik ve beraberlikten buhsediyorduk. 
Mahkemelerdeki ifadeler önceden hazırlanırdı 


İR gün Tokat Öğretmen Okulunda okuyan ve 

solcu denen bir grup öğrenciyi takip ettik. 
Önceden hazırladığımız plan gereğince Zaman Mağa- önünde sıkıştırarak olay çıkardık, birkaç öğrendövdük, Bu arada polis mi geldi, yoksa bizi ni ettiler, ve durum mahkemeye intikal etti K koridorunda dayak yiyen birkaç solcu öğrencinin dışında en 50'ye yakın arkadaş vardı Mahkemeye girdiğ zde sanıklar da bizdendi, tanık lar da bizden. Tabii önceden nasıl ifade vermemiz gerektiğini bildiğimiz için hiç korkmuyorduk,. Sanık ar kadaşlar da, tanık arkadaşlar da., hiç gereği yokken, sır£ Mahkeme Heyetini etkilemek için "Türklük gurur ve şuurum, İslam ahlak ve faziletim üzerine yemin ederim ki olay şöyle oldu"' diye ifade veriyorlardı. Dayak yiyen öğrencilerin tanığı olmadığı için mahkemede neredeyse suçlu çıkacaklardı. Tabii bu başarımız, bizim Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman olmamızın savesinde idi. 


Her okulda bir obamız vardı 


MHP Yokeinden ayrı olarak, kirasını yine Hüsnü Yüksel'in ödediği bir de Genç Ülkücüler Derneği açmıştık. Bu dernek aracılığıyla tüm okullar- da obalar kurmuştuk. Her okuldan,o okulun oba başkanı sorumluydu. Obalarda görev verdiğimiz arkadaşlar her gün derneğe yeni yeni öğrenciler getiriyordu. 
Hafta sonları burada Alpaslan Türkeş'in kitaplarından seminerler veriyor, diğer günler belli saatlerde de dövüş talimleri yaptırıyorduk. 

Bu derneğe o zamanlar G. Osman Paşa Lisesinde Tarih öğretmeni olan Hüseyin Akıncı ile Edebiyat Öğretmeni olan Cevat Altınak sık sık gelirlerdi, Dernekteki öğrencilerin çoğu kendi öğrencileri idi. Bu iki öğretmen, hangi öğretmenlerin solcu-komünist olduğunu tespit eder, gerek okul içinde gerekse okul dışında bu öğretmenlerin seslerinin nasıl kesileceğini öğretirlerdi. 


Tokat” ta huzur kalmadı 


üyük bir huzurs mene, öğrenci öğren van edilroigt 


aziųuk içir 


men öğr niye, Sünni Alev şaşı ken saatlerinde dük r kapanmak kes evine çekilmektedir. 19 yazına kadar gece geç saatlere kadar kalabalıktan ve kahkahadan geçilmeyen Tokat caddelerinde mahkemelerde yalan yere Türklük ve Mslümanlıkları uğruna yemin eden komandolar bugün volta atmaktadırlar, Kendileri gibi Türk ve Müslüman lamayan (!) hiç kimsenin bu caddelerde dolaşmaya, sinemaya, palı spor salonuna, PTT'ye gitmeye hakkı yoktu. 1969'dan bugüne kadar sayısız saldırılar, adam döğn yaralamalar, öldürmeler ol 


Pe 


; | 


İşte komando kamplarının sonuçlarından biri: 


Tarih öğretmeni Hüseyin Akıncı okulundaki solcu öğretmenleri tespit edip, komandolara bildirir, okul dısında bunların seslerinin nasıl kesileceğini öğretirdi. 


du, Birçok yurtsever insanın evine bombalar atıldı. 
Kolunu bacağını kaybedenler oldu. Töb-Der'li öğretmenlerin yasal olarak sinemada düzenledikleri toplantıları basmalar, içinde öğretmenler bulunan sinemayı ateşe vermeler oldu. İşte, 1969'dan bugüne kadar Tokat'ta ve çevresinde meydana gelen bu gibi olayların başında ve içinde bizzat bu komando kampına katılanlar bulundular. Fakat bu komando arkadaşlar, Alpaslan Türkeş'in dediği gibi, güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduklarından (!) bazen götürüldükleri karakollarda çay kahve ikram edilerek serbest bırakıldıiar 


Komando kampına katıldıktan sonra, zaman geçtikçe ve bazı gerçekler yakından görülüp kavrandık- ça birçok arkadaş davadan döndü, Bir kısmı kendi kabuğuna çekildi, bir kısmı da devrimci mücadeleye katıldılar, Komando kampında çektirdiğimiz resimlerden hepimizde vardı, Ama ben o günlerden, o günlere ait geçmişimden nefret ettiğim için bu resimleri yırttım. Bu resimlerden yanında olan ve artık gerçekleri gören arkadaşlara sesleniyorum : 


Komandolara sesleniyorum ELİNİZDEKİ bu n kisa zamanda Ay Bedınlık gazetesine ulaştırın. ulaştırın ki, bay Tür-Bay Demirel'in ''mevh düzmece" dediği arap resimlerini kamuoyunun gözleri önüne sere lim, Serelim ki 1960larda kamplarda öğretilmeye baş latılan adam öldürme sanatı 1979'lara kadar nasıl ge lişti görsünler, Görsünler de bunun sorumlularından hesap sorsunlar 

Saygılarımla.. 


esimleri 


NE3LEİgP RAMARAO Asr alara MASKER DHAGE Vte WA Yar GıSı SNA iya PUNGA Mİ Kuyye bae ila PAZI ie dok A r 


lunu açtı. 


Çin halkı, "Dörtlü Çete''ye karşı d lerini mahkum etti, 


İtalya, Batı Almanya, Fransa, Holanda, Belçika ve Lüksemburg hükümet. yetkilileri 
1957 yılında bir araya gelip, Avrupa Ekonomik Topluluğunu (AET) oluşturduklarında, bunun Avrupa çapında bir Parlamentoya varacağını düşünmüşler miydi, bilinmez. Fakat gerçek şu ki, 6 üye ile başlayan ortaklık 1970'lerin ikinci yarısında, İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın da katılmasıyla 9 ülkeyi 


1970'lerin en yeni gelişmelerinden birisi, Sovyet blokunda muhalefetin yaygınlaşması oldu. 1970 ortalarında yazar Soljenistin'in sınırdışı edilmesi ve ünlü Sovyet fizikçisi Sakharov'a Nobel Barış Ödülü verilmes' Sovyetlerdeki muhalefete ilgiyi artırdı. 1978'de muhalif Bukovski' nin Şili Komünist Partisi Başkanı Corvalan ile değiş tokuş edilmesi geniş yankılar uyandırdı. 1980'de, söz: ü  Sakharov' un- yaptığı "Helsinki Kararlarını Denetle- me pubu. Moskova da apılacak Olimpiat Oyunlarında dünya kamuoyunun dikatini ülkedeki! basla rejimine çekmeye çalışacak, 


Öte yandan, Çekoslovakya'da "Yasa 71" ve “VONS" ( Haksız Koğusturmaya e savunma komitesi ) 
KÖR (Öz-Savunma Komitesi) ve "İnsan Haklarını Savunma" gibi gruplar etkinliklerini artırdı. Doğu Almanya ve Macaristan'da da muhalif sesler çoğalmaya başladı, Moskova yönetimi 1980'lere, gerek muhalefet hareketinin büyüme tehdidi, erek ülkedeki azınlık milliyetlerin artan 

Ga u, gerekse derin bir ekonomik buhran korkusuyla giriyor. 


ça ve ve yp i 


Başkan Mao, 1972'de Çin'i ziyaret eden ABD eski Başkanı Nixon ile görülüyor. 
Bu gezide hazırlanan "'Şanghay Bildirisi" Çin- ABD ilişkilerinin gelişmesinin yo- 


Kel) 


Uzenlediği gösterilerde, dört Siyasi Büro eski üyesinin sahte solcu 


© Son 10 
yılda AET 


üye sayısını artırdı 


kapsar bir duruma geldi. Bu araca, Urtak Tarım Siyasetleri, Gümrük Birliği, Avrupa Para Sistemi yönünde anlaşmalar sağlandı. Avrupa kamuoyu önümüzdeki dönem, üye ülkeler arasındaki Çelişmelerin giderilmesi, yeni parlamento seçimlerinin bütün üye ülkelerde genel oylama ile aynı anda yapılması, ortak bir savunma sisteminin oluşturulması gibi sorunları tartışacak. 


VW SOVYET BLOKUNDA 


Brejnev yönetiminin bütün baskılarına karşın muhalefet hareketi gelişti. Fotoğrafta, polis tarafından götürülen bir siyasi tutuklu görülüyor. (Gizli çekilmiş bir film şeridinden) 


siyaset 


10 yılda 


dünyayı 


sarsan 


& 
Çin-Japon ve 


3 Çin-ABD yakınlaşması 
bütün dünyada geniş yankılar uyandırdı 


ao Zedung'un 9 

Eylül 1976'da ölümü, Çin halkı kadar, bütün dünya için de önemli bir olaydı. Mao'unun ölümünden sonra ise, Hua Guofeng önderliğinde 
Çin Komünist Partisi ''4' 
lü Çete''nin karşı-devrimci darbe girişimini alt etti, Bu arada Temmuz 1977'de 4'lü çetenin sahte scleu siyasetlerinin zararlı etxilerini yok etme mücadelesinde Deng Sao ping tekrar Parti ve hükümette Başkan Yardımcılığı görevine getirildi, 
1979 Martında Beşinci 
Ulusal Halk Meclisi sanayi, tarım, bilim ve kültür 
ve savunma alanlarında 4 
modernleşme üzerinde durdu. Ülkede "istikrar" 
ve "birlik" meselesinin önemi vurgulandı, Çin halkı için yeni bir"Uzun Yürüyüş başlamıştı, 


Mao nun ölümü 


Çin'de bu iç gelişmeler olurken, Mao nun ''3 Dünya Teorisi''ni esas alan Çin Hükümeti, Sovyetler Birliğine karşı en geniş cepheyi kurmak üzere diplomatik bir taarruza geçti. Son yıllarda çeşitli Avrupa ve 3. Dünya ülkelerine 50'yi aşkın yüksek düzeyde heyet gönderildi. Başkan Hua' 
nın 1978'deki Romanya, Yugoslavya, ve İran, 1979'daki Fransa, Batı Almanya, İngiltere ve ttalye, Başkan Yardımcısı Deng'in 1979'daki Japonya ve ABD gezileri bütün dünyada geniş yankılar uyandırdı, 1978'de imzalanan Çin-Japon 
Dostluk Anlaşması tarihi bir olay olarak nitelendirildi, 1979 o başında ABD'nin Çin'le diplomatik ilişki kurmayı kabullenmesi ve Tayvan'la ilişkilerini kesmesi, 1972'de 
ABD Başkanı Nixon'un 
Çin'i ziyareti sırasında kaleme alınan "Şanghay Bildirisi" nin hayata uygulanmaya başlanması şeklinde yorumlandı. İki ülke Rus hegemonyacılığına karşı yeni bir işbirliği anlayışı içine giriyordu 


Avrupa Birliğinin sembolü Ortak Pazarın Brüksel'deki 


merkezi, 


HALEFET 


